Lenteeditie 2023

Lucas 15: 21-24

En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd
tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer
waardig uw zoon genaamd te worden.

Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt
hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en
geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan
de voeten;

En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat
ons eten en vrolijk zijn.

Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend
geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En
zij begonnen vrolijk te zijn.



Wist je dat...

op de voorkant van dit blad een schilderij van Rembrandt staat over de gelijkenis van de verloren zoon?
De man rechts op het schilderij is de oudste zoon die niet echt verheugd is.

je de Bijbel in vier zinnen kunt samenvatten?

God maakte alles

De mens maakte er een puinhoop van
Christus, God zelf, heeft daarvoor geboet
Wij moeten Hem aannemen als onze Heer (om niet verloren

te gaan: 2 Petrus 3:9)

wij allemaal een belangrijke rol hebben in de grootste onderneming ooit? In een fantastische, zinvolle,
opwindende en gewaagde verzetsgroep? We doen mee aan het redden van zielen door ze te ontfutselen
aan satan! Wij doen mee aan de grootste sabotageactie ooit.

Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:

‘Zijn ziel tot een losprijs”
(Marcus 10: 45)

Jonge vrienden en vriendinnen,
deze keer wil ik jullie bekend
maken met een schaduwbeeld,
dat verwijst naar het grote
kruisoffer van de Here Jezus voor
alle mensen. In Marcus 10: 45
verklaart de Here Jezus aan Zijn
discipelen, met welke opdracht en
taak Hij naar deze aarde is
gekomen. Wij lezen daar: *Want
ook de Zoon des mensen is niet
gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen, en Zijn ziel te
geven tot een losprijs (rantsoen)
voor velen.'Wat bedoelt de Heer
als Hij spreekt over het geven van
Zijn ziel tot een losprijs voor
velen?

Een losprijs heeft voor ons
meestal een negatieve betekenis.
Een losprijs wordt vaak in verband
gebracht met een vrijkopen van
iemand die ontvoerd is. De
ontvoerders vragen dan vaak aan
bijvoorbeeld een familie van een
ontvoerde persoon een losgeld,
een losprijs. En in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten kun je iemand
loskopen uit de gevangenis door
een borg, een losprijs te betalen,
zodat hij of zij de rechtszaak in
vrijheid kan afwachten. Het gaat

vaak om veel geld. Dit betekent
dat alleen rijke mensen dit
kunnen betalen. Het is dus maar
voor een beperkte groep
toegankelijk. In de tijd van de
Here Jezus bestond de losprijs
ook. Meestal betrof dit het
vrijkopen van een slaaf of een
krijsgevangene.

Nu brengt de Here Jezus de
losprijs in verband met Zijn ziel.
De Here Jezus geeft niet geld
maar Zijn ziel tot een losprijs en
dan ook nog voor velen. De taak
en opdrachtin deze wereld was
om alle mensen vrij te kopen uit
de handen van de satan, uit de
macht der zonde. Maar Hij moest
daar wel een heel hoge prijs voor
betalen, Zijn leven. Met het geven
van Zijn ziel bedoelt de Heer te
zeggen: het geven van Zijn leven.

Herder J. R. Misset

De losprijs ziet op het offer dat de
Here Jezus op Golgotha moest
brengen. De oude profeet Jesaja
profeteerde al over het geven van
Zijn ziel, Zijn leven, om ons los te
kopen van de macht der zonde. In
Jesaja 53: 10 lezen wij namelijk:
'Doch het behaagde den HEERE
Hem te verbrijzelen; Hij heeft
Hem krank gemaakt; als Zijn ziel
Zich tot een schuldoffer gesteld
zal hebben, zo zal Hij zaad zien,
Hij zal de dagen verlengen; en
het welbehagen des HEEREN zal
door Zijn hand gelukkiglijk
voortgaan.’

De losprijs waarover de Here
Jezus tot Zijn discipelen spreekt
ziet op het grote kruisoffer, dat de
Here Jezus voor onze schulden
(zonden) gebracht heeft. Terecht
noemt Jesaja het een schuldoffer.
De Heer heeft voor ons de losprijs
betaald. Hij heeft het schuldoffer
gebracht. Door die losprijs, door
dat offer mogen wij, bevrijd van
zonden, leven en uitzien naar een
eeuwig leven in heerlijkheid.
Want: 'de Heer is gestorven om
onze zonde, maar ook opgewekt
tot onze rechtvaardigmaking'.
Prijst de Heer.



Aan de jongeren van Juda

Evangelist H. Kuipers

Evangelisatie is bij uitstek een
taak voor mensen met een jong en
levend hart. Zo'n hart hebben
jullie. Een hart ook dat initiatieven
wil ontplooien om contacten te
zoeken met andere mensen. Door
het jong zijn, maak je ook
gemakkelijker contact. Want als
de Here Jezus je persoonlijke
Verlosser is, dan ligt het voor de
hand, dat je van deze blijdschap
wilt vertellen en dat waar het
blijde hart vol van is, je anderen
ook deelgenoot wil maken. Maar
hoe vertel je anderen, dat Jezus in
je leven is gekomen, dat je zonden
zijn vergeven, dat je een kind van
God bent, dat je leven geen onbe-
kend avontuur meer is, maar een
reis met een plan en een doel?

Nou, het is niet zo moeilijk als het
lijkt. Je hoeft er echt niet als een
berg tegenop te zien. Je kunt
gewoon over en langs de
mogelijke problemen heenkijken,
bovendien sta je nooit alleen.

Altijd is de Heilige Geest je Hulp
en wanneer je je waagt aan de
verkondiging van de blijde
boodschap, zul je deze Hulp ook
mogen ervaren. Ook voor jullie
jongeren is het goed om aan de
laatste woorden, die de Here
Jezus tot Zijn discipelen sprak,
bijzondere aandacht te schenken.

Hij gaf hun namelijk de opdracht
om in de gehele wereld het
Evangelie te verkondigen en om
alle mensen tot Zijn discipelen te
maken.

De Bijbel is niet enkel een mooi
boek om over God te lezen, of om
erover te vertellen, maar iedereen

moet weten, dat Gods Woord
levend is. Dat ook de christen
vervuld kan worden met de
Heilige Geest, wat dan betekent,
dat je daadwerkelijk geleid wordt
door God, dat Christus met Zijn
Opstandingskracht, het nieuwe
leven, in je leeft. Voor

ons geldt, dat de

Heilige Geest, Die de
Bijbelschrijvers

inspireerde, helpt om

Gods Woord te be-

grijpen, maar ook om

het toe te passen in

deze onze tijd en het

te verkondigen. Echt

waar, God is niet

onbereikbaar, maar is juist door
het Verlossingswerk van Christus
tot onze beschikking door Zijn
Geest, om ons alles te schenken
wat wij nodig hebben om als
christen te leven, maar ook de
taak te volbrengen om het
Evangelie te verkondgen.

De doorsnee mens, zelfs de
doorsnee christen, weet echter
niet hoe hij of zij uit de Bron van
God, Die iedereen ter beschikking
staat, kan putten. Wij kennen de
grote rijkdommen van Die Bron en
die mogen wij niet voor ons zelf
houden, maar we moeten die
doorgeven. Het wonderlijke is
dan, dat je er niet armer van
wordt, maar juist rijker! Bovendien
is het ook jullie verantwoordelijk-
heid om jullie Godskennis door te
geven aan anderen. De verkon-
diging van de blijde boodschap is
een taak voor jong en oud, van
groot en klein, van broeder en
zuster. Wij moeten vertellen, hoe
men de uitgestorte Heilige Geest
kan ontvangen. Dat is Christus
aanvaarden door het geloof en na
de Heilige Waterdoop, ook de
Heilige Verzegeling met de
Heilige Geest wensen te
ontvangen. Weet je, je hoeft niet
angstig te zijn dat je risico’s loopt

of neemt die je niet kunt ver-
antwoorden, want Gods Woord is
de Waarheid en daarin wordt Gods
Liefde duidelijk. Ook jullie weten
wat je opdracht en boodschap is.
Natuurlijk willen jullie je niet aan
deze mooie taak onttrekken,

maar....hoe begin je eraan? Wij
willen jullie daarbij helpen, maar
eerst zul je moeten bidden en
vertrouwen tonen, dat God je wil
helpen om te dienen. Getuig
alvast door je christelijke
levensstijl, maar ook door je
enthousiasme over je geloof te
tonen door te praten met
iedereen, zoals familie, kennissen
en vrienden/vriendinnen. Doe het
ook met onbekenden. Als je
spontaan vertelt over je Heer en
Heiland, dan werkt dat aan-
stekelijk en zul je de zegeningen
zien, die dat bewerkt.

Maar ook wij, de evangelisten,
willen jullie helpen en hebben
jullie ook nodig om in
georganiseerd en groter verband
Evangelisatie- activiteiten uit te
voeren. Daarom worden jullie bij
deze opgeroepen om je voor het
Evangelisatiewerk aan te melden.

Geef je op bij één van de
evangelisten en je zult erbij
betrokken worden. Ik hoop dat
jullie je massaal zullen
aanmelden.

God de Vader, zij lof met Christus,
Zijn Zoon met- en door de Heilige
Geest, Maran — atha!ll



De grote verdrukking

De toekomst

Maurice Thesselaar

Als de bruidsgemeente en de
gasten opgenomen zijn in de
Hemel, en samen met de Heer de
Bruiloft van het Lam vieren, zal er
op aarde een grote verdrukking
zijn. Deze verdrukking zal door de
antichrist worden veroorzaakt (2
Thess. 2: 1-12). De antichrist is
een macht met leringen van de
satan (1 Johannes 2: 22-23), en zal
iedereen die een andere leer
aanhangt, verdrukken, vervolgen.
In het Boek voor onze Tijd (vanaf
blz 502, 5e druk) wordt, naar
aanleiding van Openbaring 13 en
andere schriftgedeelten, duidelijk
uitgelegd dat deze antichristelijke
macht vanuit Europa komt. De
Europese macht staat op dat
moment vijandig tegenover
iedereen die zijn beeld, of
antichristelijke staatsreligie, niet
wil aanbidden. ledereen die
instemt met de nieuwe
staatsreligie, dus verleid is door
de valse profeet, zal een
merkteken van het beest dragen
aan de rechterhand of het
voorhoofd (Openbaring 13:16). Op
die manier weet de antichrist wie
instemt en wie niet. Wie niet
instemt, wordt gedood. Ja, de
grote verdrukking zal in die dagen
zo groot zijn, dat wij het niet
kunnen bevatten.

Voor de grote verdrukking

Wij, de bruidsgemeente, zullen
slechts een begin van de
verdrukking op aarde meemaken,
kijk maar naar de tijdslijn boven
dit artikel. Voordat de verdrukking
tot een hoogtepunt komt, zullen
wij ten hemel opgenomen worden
en verheerlijkt zijn (Daniél 12: 11,

Lukas 18: 7, 8; Lukas 21: 36;
Openbaring 11:12). Wij hoeven
daarom niet bang te zijn dat wij in
de toekomst gedood zullen
worden vanwege ons geloof. Ook
zullen wij nooit verplicht worden
om het merkteken van het beest
te dragen. Op pagina 655 van het
Boek voor onze Tijd (5e druk) staat
duidelijk vitgelegd dat dit ons
bespaard blijft, ja, dat we gered
zijn door het zegel van God op ons
voorhoofd (Exodus 12: 13).

Tijdens de grote verdrukking
Tijdens de grote verdrukking zal er
een groep mensen zijn die zich
niet laten verleiden door de valse
profeet. Ze nemen de leer van de
satan niet aan, en zullen daarom
het merkteken van het beest
afwijzen. Ja, ze zullen inzien dat
het getuigenis wat ooit
verkondigd is door de bruid, de
enige waarheid is. We noemen
deze groep mensen de geestelijke
Eliza. Zij zullen de Heilige Geest
tweevoudig krijgen, welke zij hard
nodig zullen hebben, vanwege de
vreselijke strijd die zij hebben te
strijden. Maar, zul je denken, om
de Heilige Geest inwonend te
hebben, moet je toch ook
verzegeld zijn? En dus ook
apostelen nodig hebben die het
zegel aanbrengen (verzegelen)?

Ja, de Heer zal in die bange tijd
weer apostelen, profeten en
overige ambtsdragers roepen. Zij
zullen overal in Europa het
getuigenis brengen, ondanks de
vreselijke verdrukking die er
heerst. Tijdens de antichristelijke
verdrukking zullen ze maaien
hetgeen de bruid nu (dus voor de
antichristelijke verdrukking) aan
het zaaien is. Dit betekent dat de
nieuwe apostelen dan uitgaan om
de rijpe tarwe, de ware gelovigen,

te verzegelen (Openbaring 14:
15-16 en Mattheus 24:31).

Zij zullen het volgende getuigen
aan een ieder die het horen wil:
"“Het rijk der heerlijkheid is al
voor de opgevaren Getuigen
begonnen en zal spoedig ook op
aarde voortduren bij de tweede
wederkomst van Christus. Dan zal
het duizendjarig vrederijk
aanvangen en zal Zijn evangelie
in Zijn volle reinheid verkondigd
worden.” Zie je het verschil in wat
wij, als bruid, moeten getuigen?
Wij over de eerste wederkomst en
wat daarna komt, zij over de
tweede wederkomst en wat
daarna komt. Vanaf pagina 750
van het Boek voor onze Tijd (5e
druk) staat er meer over het
maaien door de geestelijke Eliza.



Wat zullen ze het moeilijk hebben
in die tijd van verdrukking.
Misschien komt er daarom wel
twijfel naar boven in hun harten
en zullen ze door de verleidingen
van de valse profeet bijna
zwichten om het merkteken te
dragen. Maar de Heer zal hulp
bieden! In die zware tijd zal de
Heer verheerlijkte eerstelingen
(degene die tot de bruid horen)
afzenden van de Hemel, vanuit de
bruiloft van het Lam naar de
aarde, om ze te vertroosten en te
bemoedigen, misschien wel met
de volgende woorden: "Broeders
en zusters! Ziet toe, dat gij niet
aanneemt het merkteken van het
beest en uw Heer verloochent,
die u gekocht heeft met Zijn
bloed, want eeuwig rampzalig
zijn zij die dat merkteken
aannemen, maar zalig zijn zij die
deel hebben aan de eerste
opstanding; zij zullen priesters
van God en Christus zijn en met
Hem heersen als koningen op
aarde.” En ook de Here Jezus zelf
zal aan hen verschijnen. Lees maar
eens Openbaring 14: 14. In het

Boek voor onze Tijd pagina
747-749 (5e druk) wordt dit
duidelijk uitgelegd. Het moet een
geweldige indruk op ze maken als
ze ons met verheerlijkte lichamen
zullen zien (Openbaring 19:10).
Wat een grote vertroosting en
bemoediging zal het voor ze zijn!

In de vorige alinea staat: “maar
zalig zijn zij die deel hebben aan
de eerste opstanding”. Het is
misschien wat verwarrend. Dit is
dan toch al geweest toen de bruid
en de gasten werden opgenomen?
Hoe kan het geestelijke Eliza dan
ook deel hebben aan de eerste
opstanding? Nou, de eerste
opstanding gaat door tijdens de
grote verdrukking en stopt pas als
de grote verdrukking is afgelopen.
Tijdens de jaren van verdrukking
zullen de mensen die tot de
geestelijke Eliza behoren,
overlijden door de doodstraf die
ze krijgen vanwege hun geloof,
vanwege hun trouw aan de Naam
van Jezus Christus. Ze krijgen na
hun dood gelijk een verheerlijkt
lichaam (de eerste opstanding) en

hebben dan deel aan de Hemelse
Bruiloft die dan gaande is. Ze
zullen als gasten (getrouwen/
gelovigen) aanzitten. Het is de
grote schare die niemand tellen
kon (Openbaring 7: 9-17).

In je boekenkast, of in die van je
ouders, staat vast wel een Boek
voor onze Tijd. In dit boek legt
apostel Schwartz het boek
Openbaring uit. Soms is het lastig
om te lezen, maar er staan zulke
mooie dingen over de toekomst in,
het is echt de moeite waard om er
eens in te studeren. En je hoeft 'm
echt niet helemaal uit te lezen,
maar gewoon af en toe een stukje,
bijvoorbeeld over de opname (pag
675), de Bruiloft van het Lam (pag
682) of het Nieuwe Jeruzalem
(pag 843). En kom je ergens niet
uit? Dan kun je naar
www.jongerenbazuin.nl/vraag
gaan en je vraag stellen. Herder
Misset en Herder van Kommer
zullen je vraag dan beantwoorden.

Moellijke woorden

In de Bijbel, onze bundel en het Psalmen & gezangenboek staan soms woorden die tegenwoordig weinig
of zelfs niet meer in het spraakgebruik voorkomen. Het zijn lastige woorden, omdat we niet of niet
precies (meer) weten wat ze betekenen.

We willen deze lastige woorden in een apart rubriekje gaan behandelen.

Bij deze dus het verzoek om je ‘lastige woorden’ aan ons door te geven via een email aan
redactie@jongerenbazuin.nl

Bun bundel

PGB Psalmen en gezangenboek (1938)

Woord Waar 0.3. Betekenis

HEERE der heirscharen
nadert, komt nabij
weg doen, te niet doen

kletsen, afkeurend praten (babbelen)

Zebaoth
genaakt
delg uit
klappen

Bun 3
Bun 7
Bijbel/PGB
Bijbel/PGB

(Jes. 6:3)
(Hoo. 2:12)
(Ps. 51:3)
(Ps. 69:13)




Twee erediensten

Micheél Keijsper

ledere zondag wijden wij twee
Erediensten aan de Heer. Waarom
niet maar één?

Het zijn vanouds twee diensten.
Vanouds is er een onderscheid in
het karakter tussen beide.

In beide Erediensten ontmoeten
we Jezus (Mat. 18:20), onze Heer,
Heiland, Zielenbruidegom.

In de morgendienst staat centraal:
Het heil en de verlossing door
Christus. In deze dienst vinden we
de aanbiddende dienst en het
Heilig Avondmaal; dit is het
gedeelte waarin het gedurig offer
nog ontstoken kan worden (Dan.
8:11-13,12:11).

4 )

- J

De avonddienst is een dankdienst,
waarin ook geleerd wordt. De
Gemeente behoort een lerende
Gemeente te zijn. We leren veel
over het heil van God, wat tot de
mens komt. Het is goede teerkost
op onze geloofsweg.

De twee Erediensten zijn hiermee
een zeer belangrijke bron van de
olie, die de maagden bij zich
moeten hebben wanneer zij de
Bruidegom tegemoet gaan (Mat.
25:1-13).

De gelovige mens is niet op
zichzelf gericht. In eerste instantie
is de gelovige op lemand anders
gericht. Je gelooft in God en door
je geloof in Hem zullen Zijn
beloften jouw deel zijn (Heb.
10:36). De gelovigen zijn samen
één Bruidsgemeente, levende
stenen van Zijn Kerk. Ze zijn deel
van Zijn werk door alle eeuwen

(Bewerkt naar een eerder artikel in 1959 door H.M. van Bemmel.)

heen. Zij zijn niet van zichzelf,
niet van de aarde. Zij zijn van
Hem, Zijn eigendom, op de aarde.
En Hij wil hen niet alleen alles
geven om ze te ontvangen als Zijn
bruid, maar Hij weet ook wat Hij
moet geven, zodat Zijn Gemeente
in kan gaan op Zijn Bruiloft. Met
Zijn Gemeente wil Hij trouwen.
Lees b.v. Heb. 10:22, 12:22-24;
Ps.42,43,63,84,122.

Onze wandel is in de hemelen (Fil.

3:20); de gehele Eredienst is een
wandeling in de hemelen, want
ook de ontslapen broeders en
zusters, die in het Paradijs, de
tweede hemel, verblijven, bidden
mee (Opb. 6:9-10). Ons
gezamenlijke gebed komt tot in
de derde hemel.

Ook de ontslapenen hebben het
Heilig Avondmaal nodig, omdat zij
zonder ons niet zouden volmaakt

worden (Joh. 6:53-58; Heb. 11:40).

We groeien in geloof door de
dienst van de prediking, de dienst
van de verkondiging. Het patroon
van de geregelde prediking is
nodig voor versterking en groei
van ons geloof. Zaaien en
begieten, daardoor werkt de
Heilige Geest. We zijn
gewaarschuwd om geen enkele
Eredienst te verzuimen (Heb.
10:25). Wat zegt de Geest tot de
Gemeente, tot jou? Net zoals een
zieke zijn medicijnen trouw en op
tijd moet blijven nemen, heeft de
gelovige en zondige mens iedere
ontmoeting met de Heer nodig.

Wanneer iemand van de
Gemeente onterecht ontbreekt,
komen we niet meer met elkaar,
als bouwwerk van stenen, samen
(Heb. 10:24-25). Het lichaam van
Christus (1 Kor. 12) is niet
compleet. Is Gods uitnodiging om
met Hem samen te komen, Hem te
ontmoeten. niet belangrijk? Is er
iets beters te doen dan? Het
kenmerk van stenen in een
gebouw is dat ze met elkaar
verbonden zijn. Samen delen we
de in de schatten en gaven van
Christus, samen dragen en
bewaren we de waarheid, samen
houden we de belijdenis van onze
eeuwige toekomst vast. Samen
bidden we, zingen we, belijden
we. Samen zijn we op dezelfde
genade aangewezen.

4 )

- J

In het Oude Testament gingen
Adam en Eva dagelijks met de
Heer om (Gen. 3:8). Later werd er
dagelijks geofferd, 's ochtends en
‘s avonds, bij de ontmoeting van
God met Zijn volk (Exo. 29:38-46).
Hij komt samen met Zijn volk om
hen toe te spreken (verzen 42-43).
In het Nieuwe Testament kwam
men ook dagelijks samen (Luc.
24:53; Han. 2:46, 5:42).

Maar langzamerhand krijgt de
eerste dag van de week een
speciale plaats (Han. 20:7; 1 Kor.
16:2). Hiervoor gaf de Heer
trouwens zelf het voorbeeld (Joh.
20:19,26).

Er moet namelijk ook gewerkt
kunnen worden.

En bovendien is sinds Golgotha
één dag voldoende (Mat. 27:51;
Joh. 4:21-23).




De Heer bepaalde één dag tot
rustdag (Exo. 20:9 e.v.). Op die
dag moet men samenkomen
voor de Heere (Lev. 23:1-3; Luc.
4:16). De rustdag is voor de
dienst aan de Heer. Je las
hierboven, o.a. in de Psalmen,
over de blijdschap van de
gelovige om de Heer te
ontmoeten. Op de rustdag. Die
dag is door de Heer gezegend
en geheiligd. Zijn verbond met
ons staat centraal. We vinden
vreugde, verwondering, steun,

liefde in onze ontmoeting met
Hem en met elkaar.

Die dag komt tot Zijn doel
daarmee: rust, heiliging,
samenkomst, verwachting en
een voorsmaak (voorproefije)
van de ‘eeuwige sabbat’. Het is
een oase op onze reis door de
levenswoestijn. We ervaren de
diepgang die nodig is voor ons
geloof en onze eenheid. We
mogen één zijn. Genieten van
Zijn werken en bezig zijn in Zijn
dienst.

Het is een dag. Niet een
ochtend. De stop bij de oase
moet steeds volledig benut
worden om het einde van de
dagelijkse levenswoestijnreis te
halen: bij Hem arriveren.

De rustdag is ten opzichte van
een dagelijkse ontmoeting het
Bijbelse minimum.

Daarop beknibbelen is zoeken
naar minder dan het minimum.
Dat helpt niet mee om
voldoende olie bij je te hebben.

Koningin Victoria en de Zondagsheiliging

Gebaseerd op een stukje in Nieuwsbrief nr. 29 van de Nederlandse Vereniging
tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging (iets bewerkt).

Zaterdagavond laat kwam één
van haar ministers naar de
koningin. Hij had veel papieren
bij zich. Hij realiseerde zich bij
aankomst dat hij eigenlijk wel
heel laat kwam. De minister zei
toen tegen de koningin dat hij
de volgende morgen wel zou
komen.

«Morgen is het zondag
minister”, zei de koningin
+Jazeker majesteit, maar het
zijn dringende zaken!”

«{om dan morgenochtend na
de Eredienst”.

Zondag gingen de koningin en
de minister beiden naar de
Kerk. De dominee predikte over
de Zondagsheiliging. Na de
Eredienst ging de minister snel
naar de koningin.

.Hoe is de preek u bevallen?”,
vroeg de koningin. ,Bijzonder
goed, majesteit”, zei de
minister

De koningin zei toen: Ik moet u
bekennen dat ik gisteravond na
uw bezoek de dominee heb
gevraagd hierover te prediken.”
Zij voegde er aan toe: ,lk hoop
maar dat zijn predikatie door
iedereen goed wordt

begrepen.” Er werd die zondag
niet over politieke zaken
gesproken.

‘s Avonds zei de koningin tegen
de minister: , Ik spreek u dan
graag morgenochtend om 7
uur.” De minister vond dat wel
erg vroeg, zelfs te vroeg. De
koningin reageerde toe: ,Als de
zaken z6 dringend zijn, kunt u
gerust om 7 uur komen!”

De minister kwam om 7 uur.
Ik denk dat hij een goede les
had geleerd.



Antwoord vorig nummer: volheid

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles is voldaan.
Weg zorgen, weg traan

een nieuwe morgen breekt straks aan.
Leo Heuvelman

1. er zijn er twaalf van Opb. 21 e
2. moet je niet aanbidden Opb. 14

3. wegvan Opb. 16

4. niet bevlekt zijn Opb. 14
5. zijn met de Heer Opb. 17

6. bevat druiftakken Opb. 1

7. bij de zevende fiool Opb. 16

8. snijwerktuig Opb. 14
9. vergaderplaats Opb. 17

10. moeten bewaard worden Opb. 14

Vul het antwoord in.

Vorm daarna met de gele
letters het antwoord op:
Stem van de Heer (Joh. 12)

Let op, de vragen staan nietin
de juiste volgorde om het
bedoelde woord te vormen.
Voor deze puzzel gebruiken
we de Statenvertaling. Met de
tip kan je het antwoord
vinden. Als in een woord (ook
in het antwoord) een ij
voorkomt zijn dat twee
letters.
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