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De woestijn en de dorre plaatsen zullen 
hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal 
zich verheugen en zal bloeien als een 
roos.
Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, 
ja, met verheuging en juichen; de heer-
lijkheid van Libanon is haar gegeven, het 
sieraard van Karmel en Saron; zij zullen 
zien de heerlijkheid des Heeren, het 
sieraad onzes Gods.

Jesaja 35: 1-2



Zittend op mijn werkkamer en 
uitkijkend over de daken van de 
stad Arnhem, mijmer ik wat over 
‘de toestand in de wereld’. 
Vandaag is het een uitstekende 
en zonnige dag, maar er is toch 
ongelofelijk veel rumoer- oorlog- 
branden- stormen en onrust in de 
wereld, zowel zichtbaar als 
onzichtbaar.

Denken wij maar eens aan de vele 
rampen die er momenteel zijn 
(geweest) in Oekraïne – Italië –  
Noorwegen – Zweden – Hawaï – 
Pakistan etc. etc.. Komt er dan 
geen einde aan al die ellende, zo 
vragen wij ons dan misschien af.

Maar toch… de Heer heeft het  
voorzegd, onder andere in 
Mattheüs 24:7, waar het volgende 
staat: “Want het ene volk zal 
tegen het andere volk opstaan, en 
het ene koninkrijk tegen het 
andere koninkrijk; en er zullen 
zijn hongersnoden, en 
pestilentiën, en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen.”

Ook moeten wij het volgende 
weten: “want al die dingen 
moeten geschieden, maar nog is 

het einde niet. Doch al die dingen 
zijn maar een beginsel der 
smarten. Maar wie volharden zal 
tot het einde, die zal zalig 
worden.” (Mattheüs 24:6, 8 en 
13).

Hoe moeilijk het ook is en ook nog 
worden zal, vrienden, wij moeten 
volharden in het allerheiligst en 
dierbaar geloof in Hem, en op 
Hem alleen ons vertrouwen 
stellen. Wij mogen onze rust toch 
vinden in onze Heer en Heiland; 
bij Hem is toch de Ware rust, want 
er staat geschreven “Hij is immers 
mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn 
Hoog Vertrek; ik zal niet 
wankelen.” (Psalm 62:7). Laat ons 
dat voor ogen houden.

Hij was het ook Die tot een ieder 
sprak: “Komt herwaarts tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn 
juk op u, en leert van Mij, dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van 
hart; en gij zult rust vinden voor 
uw zielen. Want Mijn juk is zacht, 
en Mijn last is licht.”
(Mattheüs 11:28 t/m 30).

Soms lijkt het misschien zo 
moeilijk om Hem vast te houden, 
twijfel dan niet, maar hou vast, 
blijf staande in het Apostolisch 
Profetisch Getuigenis. De Heer wil 
Zijn volkske (dus ook jullie 
jongelingen)  bemoedigen en 
spreekt tot Zijn volkske van Juda 
in een Woord van profetie, onder 
andere het volgende: “Hoor dan ja 
hoort. Ik, Die de aarde doorkruist 
van noord tot zuid en van oost tot 
west. Ik zeg u niets zal aan Mijn 
oog ontgaan. Hoor dan ja hoort 
Mijn volkske van Juda en Mijne 
knechten. Ik zeg u: bekleed u met 
de wapenrusting Gods, opdat gij 
weerstand kunt bieden. Ik zeg u 
de vorst der duisternis heeft zich 
opgemaakt tot u. Maar laat uw 
hart niet beangstigen, want Ik zal 
u een voor- en achtertocht zijn. 
Alzo heb Ik Mij geopenbaard in 
deze heilige stonde. Amen, ja 
Amen. Amen.”

De Heer Zelf zal ons dus 

herder R. Blumink

Wist je dat...
De oudtestamentische priesterlijke zegen in Numeri 6:24-26 staat?
In vers 24 zien we de liefde van de Vader
In vers 25 de genade van de Zoon
In vers 26 de gemeenschap van de Heilige Geest
En dat staat ook in de nieuwtestamentische priesterlijke zegen in 2 Korinthe 13:13

Jeremia een beeld is van de apostolische gemeente van de eindtijd, die niet mag zwijgen over de nood 
van de toekomst? Lees b.v. Jer. 20 (uit “Relaas van zaken”, pag. 7)
Wanneer ouders hun kinderen laten dopen en verzegelen, dan staan zij ze af aan de Heer, opdat Hij ze zal 
opnemen in Zijn Koninkrijk. Na deze heilige handelingen geeft Hij ze weer terug, opdat de ouders ze nu 
opvoeden VOOR HEM. Daarom leggen zij de belofte af de kinderen te zullen opvoeden in het geloof des 
Heren. (bron: SvdLB mei/juni 1982)

Wie zal volharden 
tot het einde?



beschermen, wanneer wij maar 
gehoorzaam zijn aan Zijn 
woorden. Wij hoeven niet beangst 
te zijn want Hij is onze 
Beschermer en Helper, hier 
kunnen en moeten wij op 
vertrouwen!

“Want wij hebben den strijd niet 
tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, 
tegen de geweldhebbers der 
wereld, der duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht.” (Éfeze 
6:12).

Laten wij, jullie ook natuurlijk, 
dan aan de opdracht van de Heer 

voldoen en de gehele 
wapenrusting aan doen zoals 
staat geschreven in Éfeze 6:11- 
17. Apostel Paulus heeft het hier 
uitgebreid over de wapens die 
God ons aanreikt voor het 
gevecht tegen de zonde, voor de 
geestelijke strijd. Hij heeft het 
over de gordel van de waarheid, 
het pantser der gerechtigheid, de 
sandalen met de bereidheid van 
het Evangelie des vredes, de helm 
des heils.

Hij noemt ook twee dingen die 
wij weliswaar niet kunnen 
aantrekken, maar die wij wel 
kunnen vasthouden, namelijk het 
zwaard des Geestes, hetwelk is 
Gods Woord en het schild van het 
geloof. Voorwaar een kast vol 
kleren en wapens dus!

Wanneer wij het soms dus even 
niet meer zien zitten, weet dan 
dat de Heer wil dat wij, ouderen, 

jongelingen, wij allemaal in 
eenheid en blijdschap des 
geloofs voorwaarts mogen en 
moeten gaan op de weg van het 
geloof. Hij zal met ons zijn en Hij 
zal ons voeren over de hoogten 
en diepten van onze weg.

Dat onze hoop en verwachting 
mag zijn en blijven om Hem te 
mogen ontmoeten op Die grote 
dag van Zijn komst in 
heerlijkheid, zodat wij voor 
eeuwig en altijd bij Hem mogen 
zijn, om Hem te loven en te 
prijzen. Halleluja… AMEN!!!

Jongeren van Juda, de Bijbel 
bestaat, zoals jullie weten, uit 
twee delen, namelijk het Oude 
Testament en het Nieuwe 
Testament. Het woord testament 
betekent volgens het woorden-
boek het volgende: “Een 
testament is een document 
waarin iemand vastlegt wat er 
bij overlijden moet gebeuren 
met zijn of haar nalatenschap. 
Iedereen die overlijdt, laat iets 
na. Dit kunnen bijvoorbeeld 
geld, schulden, spullen of 
dieren zijn. In een testament 
staat hoe deze erfenis wordt 
verdeeld en wie de executeur 
is.” Het woord Testament in de 
Bijbel betekent: “verbond”, want in 
het Oude Testament sluit God een 
verbond met het volk Israël. Israël 
zou een voorbeeld moeten zijn 
voor alle andere volken. Daarom 
moesten de profeten het volk door 
Gods openbaringen, profetieën, 

steeds terecht wijzen als het niet 
luisterde naar de wil van God. 

In het Nieuwe Testament sluit God 
een verbond met alle mensen en 
wel door Jezus Christus. 

Dit is zo mooi weergeven door 
apostel Paulus in Hebreeën 1 vers 
1 en 2: ”God, voortijds veelmaal 
en op velerlei wijze, tot de 
vaderen gesproken hebbende 
door de profeten, heeft in deze 
laatste dagen tot ons gesproken 
door den Zoon; Welken Hij 
gesteld heeft tot een Erfgenaam 
van alles, door Welken Hij ook 
de wereld gemaakt heeft.” Jezus 

is Erfgenaam van alles, maar 
Jezus wil ons ook hier deel aan 
maken, zodat wij mogen 
ontvangen van Zijn Erfdeel. Dit 
leert apostel Paulus ons ook in de 
brief aan Efeze, hoofdstuk 2 vers 
11 tot en met 14: ”In Hem, in 
Welken wij ook een erfdeel 
geworden zijn, wij, die te voren 
verordineerd waren naar het 
voornemen Desgenen, Die alle 
dingen werkt naar den raad van 
Zijn wil; Opdat wij zouden zijn 
tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, 
die eerst in Christus gehoopt 
hebben. In Welken ook gij zijt, 
nadat gij het woord der 
waarheid, namelijk het 
Evangelie uwer zaligheid 
gehoord hebt; in Welken gij 
ook, nadat gij geloofd hebt, zijt 
verzegeld geworden met den 
Heiligen Geest der belofte; Die 
het onderpand is van onze 
erfenis, tot de verkregene 

Het Testament
profeet F.A.J.M. Thesselaar



verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid.” 

Misschien zijn dit moeilijke 
woorden? Ik probeer het uit te 
leggen met een voorbeeld. Je 
wordt uitgenodigd door een 
notaris om een testament door te 
nemen van een rijke tante of oom. 
Deze heeft je een zeer groot 
vermogen achtergelaten. Het 
vermogen is zo groot, dat je de 
rest van je leven niet hoeft te 
werken. De notaris die het 
voorleest krijgt geen deel van het 
nagelaten vermogen, alleen een 
vergoeding. Ja, jullie zullen nu wel 
denken: een mooi verhaal, maar ik 
heb helemaal geen rijke tante of 
oom, en daar hebben jullie 
misschien gelijk in. Maar ik wil 
jullie hiermee het volgende 
duidelijk maken: helaas gedragen 
velen zich als een notaris. Ze 
lezen uit de Bijbel maar hebben 
niet het gevoel dat de boodschap 
voor hunzelf is. Ze nemen het aan 
voor kennisgeving, maar hun 

leven verandert niet. Ja, zo kan je 
vele jaren in de kerk zitten of zelfs 
prediken zonder dat er iets in je 
leven verandert. En dat is niet de 
bedoeling van Jezus, Hij heeft ons 
namelijk erfgenaam gemaakt. 
Want door de doop zijn jullie Zijn 
kinderen geworden en door de 
Heilige verzegeling zijn jullie Zijn 
aanstaande bruid geworden. Dit is 
rijk zijn, maar je moet er wel naar 
leven.

Ik kan het mij nog goed 
herinneren: ik was zes jaar toen 
mijn oma, de moeder van mijn 
vader, stierf. Ze leefde in 
armoede. En toen mijn oma stierf, 
moest mijn vader het huisje 
leeghalen. Hij vond in de muur 
van het keukenkastje een blikje, 
en in het blikje zat ruim 
tienduizend, 10.000, gulden. Dat 
was zeer tragisch: rijk zijn maar 
toch in armoede leven. En zo kan 
het ook in ons geloofsleven zijn. 
Want God heeft jullie een belofte 
geven door het ontvangen van de 

Heilige Geest, namelijk het 
bruidschap. Ja, en Hij heeft ons de 
zeven gaven van de Heilige Geest 
gegeven. Wij zijn soms geneigd 
om te leven als mijn oma: rijk zijn 
en toch te leven in geestelijke 
armoede. Nee, de Heer Jezus wil 
jullie de overwinning geven. Weet 
je wat Jezus bidt in het 
Hogepriesterlijk gebed voor 
jullie? Johannes 17 vers 24: 
”Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, 
ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 
gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aan-
schouwen, die Gij Mij gegeven 
hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, 
voor de grondlegging der 
wereld.” Ik wil, bidt Jezus, dat 
waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, 
Die Gij Mij geven hebt. 

Jongeren (ouderen) van Juda, 
Gods Wijsheid en een groot 
geloof toegewenst in deze laatste 
tijd.

Jezus Christus: waarachtig 
God en mens

Michèl Keijsper en herder J.R. Misset

Jezus Christus: waarachtig God 
en mens geworden met 
uitzondering van de zonden 
(naar de geloofsbelijdenis van 
Nicea). Jezus kán niet zondigen 
en heeft nooit gezondigd.

De Bijbel is het Woord van God ien 
het bovenstaande blijkt uit diverse 
plaatsen in de Bijbel.

Maar de mens zou de mens niet 
zijn als hij niet zou twijfelen.
1. Hoe kan Jezus zonder zonden 

zijn? Hij is toch via Maria, die zoals 
alle mensen van nature zondig is, 
als mens geboren?
2. Wanneer Jezus waarachtig God 
is en Hij niet kán zondigen, 
waarom probeerde de duivel Hem 
dan te verleiden?

1. Hij was mens geworden, met 
uitzondering van de zonde
Uit de Bijbel weten wij dat 
onheiligheid en onrechtvaardigheid 
onverenigbaar zijn met de HEERE 
God. Met de zondeval ontstond de 
scheiding tussen God en de mens. 
De ongehoorzame mens moest de 
tuin in Eden, het Paradijs, verlaten. 
De zondige mens kon zelf niets 
doen om die scheiding ongedaan 
te maken, geen mens zou voor 
een ander mens de prijs kunnen 

betalen die daarvoor nodig is 
(Psalm 49:8).

Er moest dus iets gebeuren. Het 
Goddelijke dat de Heilige Geest in 
Maria aanbracht mocht niet 
vermengd worden met de zonde, 
de vloek, de duivel en de dood die 
aan de mens kleeft. Die dus ook 
eigen was aan Maria.
De Heilige Geest heiligde haar, 
want waar de Heilige God intreedt, 
komen daarbij de heiligheid en 
verlossing (Lukas1:35).

Zo kon Jezus waarachtig God en 
mens zijn. Hij nam de menselijke 
natuur aan door de scheppende 
wil van God, niet door een man. Zo 
was Hij de Zoon des mensen, 
voortgekomen uit Zijn moeder, de 



 maagd gebleven Maria, en was 
God Zijn Vader. Zo was Hij naar het 
vlees een Zoon van God, geheel 
vrij van de erfzonde. Hij was alzo 
het heilige, vlekkeloze Lam Gods 
(zie de 100 stellingen van apostel 
Schwartz , nummers 44-49).
Omdat Hij dit menselijke door Zijn 
Goddelijke, zondeloze natuur niet 
met enige zonde kón bevlekken, 
kon Hij de zonde van de wereld 
dragen en de mensheid verlossen.

2. Verleidingen
Waarom doet iemand iets dat 
zinloos is? Dat doen we allemaal; 
soms weten we het al vooraf, en 
soms realiseren we ons dat pas op 
een later moment.
Als we de pogingen van de duivel 
om Hem te verleiden willen 
begrijpen, moeten we iets 
begrijpen van de duivel zelf. 
Omdat hij op de aarde is 
geworpen heeft hij alleen macht 
op de aarde, niet in het dodenrijk. 
Zijn enige kans om zielen bij God 
weg te trekken en weg te houden 
is dus gedurende het aardse leven 
van de mens. Zijn hele wezen is 
dáár op gericht.
Aan mensen die zich al aan hem 
hebben toevertrouwd hoeft hij 
weinig tijd meer te besteden. Zijn 
grootste aandacht gaat uit naar de 
uitverkorenen, de eerstelingen, de 
bruid; en van die bruid hebben de 
door de Heilige Geest geroepen 
dienstknechten zijn zeer speciale 
aandacht (Mattheüs 24:23-24; 

Marcus 13:21-22).
Wat denk je dat hij dus zal 
proberen als de Bruidegom op 
aarde wordt geboren?

Allereerst was Herodus zijn 
instrument. Herodus wist vrij 
simpel de oplossing voor een 
bedreiging van zijn troon, maar 
dat mislukte (Mattheüs 2:7-8, 
16-17).

De Heilige Geest leidde Jezus in 
de woestijn. Het aardrijk was op 
dat moment *) in handen van de 
duivel. De Heer betrad zijn rijk om 
de duivel te bevechten en te 
overwinnen, en het aardrijk te 
heroveren. 

Na 40 dagen vasten hongerde de 
Heer, en de satan opende de strijd, 
maar de Here Jezus overwon 
glorieus (Mattheüs 4:1-11).

Daarna werden mensen 
regelmatig zo boos dat ze Jezus 
iets wilden aandoen, maar ook dat 
mislukte allemaal.

Tenslotte hing Jezus aan het kruis. 
Hij leed niet alleen lichamelijk 
maar ook geestelijk, omdat Hij, 
Zelf zonder zonde zijnde, de 
zonden van alle mensen droeg. 
Ook toen probeerden zij Hem te 
verleiden door bespottingen en 
uitdagingen om te laten zien dat 
Hij God was (Mattheüs 27:39-44; 
Marcus 15:29-32; Lukas 
23:35-39). 
De heer overwon alles (Johannes 
16: 33)

Op deze wijze leidt Zijn werk, toen 
het volbracht was en Hij de dood 
had verslagen en opstond uit de 
dood, tot de vervulling van de 
profetie in Genesis 3:15: de 
beschuldigingen van satan dat wij 
zonden bedrijven tegen God, slaan 
op hemzelf terug (Zacharia 3:1-4; 
Openbaring 20:1 – het is de keten 
van alle zonden die de satan 
worden aangerekend).

*) De macht van satan op aarde is 
doorbroken, omdat Christus Jezus 
bij Zijn komst op aarde een ander 
koninkrijk heeft gesticht: het 
koninkrijk der hemelen. Dat is: 
Zijn Gemeente, de eerstelingen. 
Daarom kon Hij zeggen: “Ik heb de 
wereld overwonnen" (Johannes 
16:33).  

Het is duidelijk dat Jezus 
waarachtig God is en mens 
geworden is met uitzondering van 
(zonder) de zonde.

In de Bijbel, onze bundel en het Psalmen & gezangenboek staan 
soms woorden die  tegenwoordig weinig of zelfs niet meer in 
het spraakgebruik voorkomen. Het zijn lastige woorden, omdat 
we niet of niet precies (meer) weten wat ze betekenen.

Woord Waar (o.a.) Betekenis 

goedertieren Bijbel (Joë. 2:13) barmhartig, genadig, zachtmoedig, goedgunstig 
lankmoedig Bijbel (Joë. 2:13) niet snel verstoord, veel verdragend en vergevend  

geduldig 
roede Bijbel (Spr. 23:14) dunne, rechte tak of twijg (om mee te slaan) 
vleselijk Bijbel (1 Pet. 2:11) op de wereld gericht, menselijke driften najagend 

Moeilijke woorden



Wat zal het mooi zijn op de aarde 
als er overal vrede zal zijn! Wat 
zal het heerlijk zijn als er een plek 
op aarde is waar iedereen naar 
toe kan gaan om Jezus te zien en 
te leren kennen! Ja, die tijd ligt 
voor ons, de tijd waarin het kwaad, 
de satan, is gebonden en geen 
enkele macht meer heeft (Genesis 
3:15, Openbaring 20: 1-3). De tijd 
waarin er een nieuwe regering op 
aarde zal komen is in zicht: Jezus 
zal de Koning over de aarde 
worden en de bruid en de gasten 
zullen heersen als koningen en 
priesters (Openbaring 20: 6, 
Openbaring 21).

Het nieuwe Jeruzalem, oftewel 
de bruid, komt samen met de 
Heer en de gasten op aarde om 
dit Vrederijk te stichten. Dit rijk 
zal  een bepaalde plek op de 
wereld hebben. Deze plek is 
Europa en Jeruzalem (blz. 852 
BvoT 5e druk). Vanuit hier wordt 
het Evangelie verkondigd naar alle 
mensen op aarde. Vanuit hier 
wordt het heil gebracht!

Het joodse volk heeft veel 
beloften ontvangen (Romeinen 
9-11). Dit volk heeft Jezus niet 
aangenomen als de Messias, maar 
dan, wanneer Hij terugkomt op 
aarde, zullen zij Hem in nederig-
heid erkennen, tot verzoening van 
hun zonden (Romeinen 11: 25-29). 
De beloften zullen dan ingelost 
worden, ze zullen tot zegen zijn 
voor alle geslachten van de aarde 
(Genesis 12: 2, 3). Ze krijgen de 
heerlijke taak om het Evangelie te 
verkondigen over de hele wereld. 
Op deze manier zal iedereen op 

aarde bekend worden gemaakt 
met de blijde boodschap van onze 
Heer!

Zoals gezegd zal de satan 
gebonden worden. Er zal dan geen 
zonde meer zijn die door 
zwakheid of verleiding gedaan 
wordt. De christenen in dit rijk 
zullen vol zijn van de Heilige 

Geest en van Zijn gaven. Ze zullen 
in liefde en vrede met elkaar 
leven. Ze zullen de Heer zien en 
met Hem kunnen spreken. De 
vloek van de zonde zal zijn 
opgeheven, waardoor er weer een 
paradijstoestand op aarde zal zijn 
voor de mensen, dieren en 
planten. Het Nieuwe Jeruzalem 
heeft de zon en de maan niet 
nodig om haar te beschijnen, want 
de heerlijkheid verlicht haar en 
het Lam is haar kaars. En de volken 
die zalig worden, zullen in haar 
licht wandelen (Openb. 21:23,24). 
Dit is de paradijstoestand zoals de 
Heer het in den beginne bedoeld 

heeft (Jesaja 11).

Hoe zit het dan met de rest van de 
wereld? Met de plekken op de 
aarde die buiten dit rijk vallen? 
Ook hier zal de satan geen macht 
meer hebben, hij is immers 
gebonden. De heidenen op deze 
plekken zullen zich onderwerpen 
aan Jezus, vanwege de over-
weldiging van de verschijning van 
Hem en het nieuwe rijk (2 Samuel 
22: 45, 46; Psalm 18:44-46; Psalm 
66:3). Ze zullen bekend worden 
met het Evangelie dat door de 
joden gebracht wordt, zodat de 
aarde vol wordt van de kennis van 
de Heer (Jeremia 11: 9, 10, 11, 
Openbaring  15: 4). Maar een deel 
van de heidenen zal niet écht 
bekeerd worden, maar door eigen 
begeerte terugvallen naar het 
oude. Er zullen dus in die duizend 
jaar nog ongelovigen zijn, ondanks 
alles wat ze zien en meemaken. In 
de volgende Jongerenbazuin 
zullen we zien wat er met deze 
ongelovigen zal gebeuren.

De hele Bijbel staat vol met de 
beloften die vervuld zullen 
worden in het duizendjarig 
Vrederijk. Er staan dus vele 
prachtige dingen te gebeuren. 
Laten we er dan alles aan doen om 
bij de bruid te blijven horen, zodat 
wij deel zullen hebben aan dat 
Vrederijk, want:
“Hetgeen het oog niet heeft 
gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des 
mensen niet is opgeklommen, 
hetgeen God bereid heeft dien, 
die Hem liefhebben.” 1 Korintiërs 
2: 9. 

De toekomst
Het duizendjarig Vrederijk

Maurice Thesselaar



Wil je nou wat meer weten over 
dit Vrederijk? In het Boek voor 
onze Tijd (5e druk) staat vanaf 
pagina 838 veel uitgelegd. Een 
makkelijke samenvatting vind je 
op pagina's 867 tot en met 872. 

PS 
Laatst kwam er in een gesprek 
met broeders en zusters van de 

kerk in Den Haag de volgende 
vraag naar voren: zullen er tijdens 
het Vrederijk nog auto’s zijn? 
Telefoons? Internet? Vliegtuigen? 
Of andere uitvindingen die ons 
leven nu zo gemakkelijk maken? 
Apostel Schwartz zegt in het Boek 
voor onze Tijd (5e druk, pag. 
861-862) dat de uitvindingen die 
we nu kennen, geheiligd zullen 

worden in de dienst van God. Ja, 
ze zullen blijven bestaan en beter 
worden. Ze staan dan echter niet 
meer ten dienste van de zonde, 
maar ze zijn er tot eer en ver-
heerlijking van God (Openbaring 
21:26). 

Stelling 10:
Gods Drievuldigheid

Er is maar één God!
De Heilige Schrift spreekt van God 
als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Deze drie zijn één enig God. De 
Schrift leert ons dat het Goddelijk 
Opperwezen zich aan de mensen 
heeft geopenbaard als ‘drievoudig 
in zijn wezen en toch één in zijn 
bestaan’. Nergens spreekt de 
Schrift van drie Goden of van 
Drie-eenheid. 
Zie de Apostolische Geloofs-
belijdenis, niet die van Nicea of 
Athanasius; die beide dateren uit 
de tijd van het verval van de kerk.

Lees Deu. 6:4; Mat. 3:16-17, 
28:19; 2 Cor. 13:13; 
Mar. 12 :29,32; Jak. 2 :19; 
Joh. 1 :1-3, 14

Aantekening:
1 Joh. 5 :7 luidt: “Want Drie zijn er 
Die getuigen in den hemel: de 
Vader, het Woord en de Heilige 
Geest; en deze Drie zijn één.” 
Dat is duidelijk, nietwaar?
Maar deze tekst is nooit door 
Johannes geschreven. Deze zin is 
voor het eerst in een document uit 
de 8e eeuw gevonden. We weten 
zeker dat het een onechte zin is. 
In de 4e en 5e eeuw na Christus 
rees namelijk een groot 
meningsverschil met Arianus en 
zijn volgelingen. 
Arianus stelde dat Jezus niet God 
was. In die geloofsstrijd is dit 
Bijbelvers nooit als verdediging 

tegen Arianus gebruikt. Had 1 Joh. 
5:7 toen in de Bijbel gestaan, dan 
was er niet eens discussie 
mogelijk geweest. Overigens is dit 
vers volledig in lijn met de rest 
van de Bijbel en inhoudelijk dus 
correct.

De Drievuldigheid (drie personen 
zijn één God) wordt vaak als 
‘onbegrijpelijk’ gezien. Maar het 
wordt helder wanneer je het 
woord ‘personen’ weglaat of 
vervangt door ‘persoonlijkheden’. 
In het Nederlands slaat het woord 
‘persoon’ op ‘een bepaalde mens’, 
‘een individu’. 
Maar drie mensen kunnen 
onmogelijk één persoon, één 
mens zijn. Ja, dát is onbegrijpelijk, 
want drie mensen die verenigd 
zijn blijven drie personen. Maar 
wat ís een “persoon”? In het Latijn 

is ‘persoon’ een ‘masker’. Het 
masker dat een toneelspeler 
droeg, dat zó was gemaakt, dat het 
karakter van de mens die werd 
gespeeld, voor de toeschouwers 
duidelijk was. Een valse 
moordenaar in het toneelstuk had 
een heel ander gezicht, masker, 
dan dat van een vriendelijk oud 
mannetje. Eén toneelspeler die 
beide rollen speelde, wisselde van 
masker. Hij speelde twee 
‘persona’.

God zelf zegt dat Hij is een enig 
God. Ex. 20:2-3; Deu. 6:4; 1 Tim. 
3:16; Jes. 45:5,21-22

In stelling 8 lazen we dat God een 
Geest is. Hij kan dus niet zomaar 
vergeleken worden met mensen 
zoals wij. Je kunt God niet zien, 
aanraken, ruiken enz. Die éne, 
eeuwige, alomtegenwoordige, 
ondeelbare God, heeft Zich 
geopenbaard in drie verschillende 
betrekkingen, rollen, “persona”, 
tot ons mensen:
1. Als Vader. De Oorzaak en 
onderhouder van al het 
geschapene
2. Als Zoon. Vóór de schepping uit 
Hem geboren; de “Eengeborene”, 
het Woord Gods. Door de Zoon 
heeft Hij de wereld en alles wat 
bestaat geschapen (Joh. 1:1 3). 
Door de Zoon wil Hij ons later (zie 
stelling 39) behouden voor het 
eeuwig leven

100 stellingen  
van F.W. Schwartz



3. Als Heilige Geest. Die uitgaat 
van de Vader en de Zoon. De 
Heilige Geest wil in ons leven en 
wonen. Hierdoor wil Hij ons 
helpen het eeuwig leven later ook 
te ontvangen.

Hiermee stemt de Apostolische 
geloofsbelijdenis geheel overeen. 
Die spreekt ook niet van een Drie-
eenheid. De éne en énige God 
heeft zich in deze drie 
betrekkingen, rollen, 
persoonlijkheden, aan de mensen 
geopenbaard. In ieder van die 
drie rollen (Personen) is Hij een 
ander maar blijft Hij dezelfde éne, 
ondeelbare God. Jezus gebiedt 
ons in Mat. 28:19 niet te dopen in 
de namen van de Vader enz. maar 
in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest; dit is in de 
Naam van die éne God die is: 
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Twee voorbeelden:
a. Een prisma: één witte, 
invallende lichtstraal vertoont 
zich als meerdere kleuren. 

b. Iemand heeft een beroep, is 
speler in een sportteam en gaat 

naar de kerk. Zie daar drie 
personen in één mens. Want in 
ieder van die drie afzonderlijke 
betrekkingen is hij een ander 
persoon. In iedere betrekking 
heeft hij immers een andere rol, is 
hij een andere ‘persoon’. Toch zijn 
deze drie personen (persoonlijk-
heden) één mens. En tegelijk is 
deze mens drie verschillende 
personen.
[De Latijnse spreuk: “tot 
qualitates, tot personae” 
betekent: zoveel rollen een mens 
heeft, zoveel personen in hem 
zijn.]

Alleen op deze wijze, met 
‘persoonlijkheden’ is de Heilige 
Drievuldigheid te begrijpen en 
zijn de woorden van Jezus in 
Joh. 10:30, 12:45 en 14:9
volkomen duidelijk. Zie ook de 
aantekening bij stelling 48 (die in 
een toekomstige aflevering 
komt).

We hebben hier geen keus. Op 
iedere andere manier moeten we 
drie Goden aannemen die ieder 
afzonderlijk één God zijn en toch 

samen één God zijn. Wie dat 
gelooft, weet niet wat hij gelooft. 
Men kan alleen geloven wat men 
zich, minstens, enigszins kan 
voorstellen. Gods Heilig Woord is 
ons niet gegeven om daaruit 
onbegrijpelijke en onmogelijk te 
geloven dingen in elkaar te 
flansen. In de Apostolische tijd 
bestond dat geloof ook niet. Men 
achtte het toen een 
‘verborgenheid’, zie 1 Tim. 3:16.

God is een Geest. Hoe en wat een 
geest is weten wij nu nog niet. Of 
drie geesten dan één geest 
kunnen vormen moet de 
eeuwigheid ons eerst openbaren. 
Jezus leert ons de Drievuldigheid 
in Mat. 28:19 en wij mogen niet 
verder gaan dat de Heer Jezus en 
Zijn apostelen gedaan hebben.
Wij wijzen het gebruik van de 
term ‘Drie-eenheid’ af. Het 
spreekt zichzelf tegen en brengt 
mensen in verwarring. De term 
‘Drievuldigheid’ drukt uit wat 
Jezus ons leert in Mat. 28:19; 
Joh. 14:7,9,10,26.



Mijn duive in de rotskloof
De hemelse Bruidegom spreekt 
tot Zijn Sulamith, Zijn uitverkoren 
Bruidsgemeente. Hij vraagt haar 
of zij haar gedaante wil tonen en 
haar stem wil laten horen 
(Hooglied 2:14). Hij noemt haar 
een duive. Immers, de Heilige 
Geest,  die in de gedaante van een 
duif op de Heer nederdaalde 
(Mattheüs 3:16), woont in haar 
door de Heilige Verzegeling
(1 Korinthe 3:16; 2 Timotheüs 
1:14; 2 Korinthe 1:22). De reine 
en liefelijke Geest van de Heer 
vervult haar, zij heeft Hem haar 
gehele hart gegeven (Marcus 
12:30; Openbaring 14:1-5). Die 
inwonende Geest is haar 
onderpand(2 Korinthe 5:5; Éfeze 
1:14).

Net als een lam is een duif 
weerloos, ze heeft geen tanden en 
klauwen maar alleen een paar 
vleugels. Haar gehele kracht en 
sterkte ligt in haar vlucht. Een duif 
is gehecht aan de plaats waar ze is 
geboren en thuishoort. Noach liet 
een duif los om te weten of de 
aarde droog was. Omdat ze geen 
rustplaats vond voor de holte van 
haar voet keerde ze terug naar de 
ark (Genesis 8:8-9). 

Zo is de Bruidsgemeente gehecht 
aan de plaats van haar geboorte, 

het Jeruzalem dat boven is 
(Galaten 4:26). Daarom verlangt 
zij naar de hemel. Totdat haar 
verlangen wordt vervuld is het 
haar gegeven om zich op te heffen 
tot God, op de vleugelen. 
Vleugelen zijn het beeld van 
Goddelijke leiding en bewaring. 

God leidt zijn volk door mensen, 
die Hij Zelf door profetenmond 
roept (Hebreeën 5:4).
In het Oude Testament herkennen 
wij deze vleugelen van Jehova, de 
grote arend, in Mozes met de 70 
oudsten als een vleugel en Aäron 
met de Levieten als de andere 
vleugel. Door deze vleugelen 
(beeld van machten) werd Israël 
gedragen tijdens de reis naar het 
Beloofde Land. De ene vleugel is 
het uitwendig bestuur en de 
andere het inwendig geestelijk 
bestuur (Exodus 19:4; Boek van 
onze Tijd 5e druk, pag. 740).
In het Nieuwe Testament bestuurt 
de Heer Zijn Kerk door apostelen 
en profeten. Met de Heer als 
hoeksteen zijn zij het fundament 
van de geestelijke tempel 
(Éfeze 2:20-21). De vleugelen zijn 
aldus typen van het apostel- en 
profetenambt (Éfeze 4:10-13).

Het natuurlijke Israël
Israël genoot de zegeningen van 
de belofte (Genesis 12:3), die in 
Christus vervuld zou worden; 
Israël rustte in de kloof van de 
steenrots. 
Toen Christus aan Israël 
verscheen, sprak Hij tot haar als 

Bruidegom. Johannes de Doper 
verblijdde zich dat hij had mogen 
meewerken om de Bruidegom een 
bruid te bereiden
(Johannes 3:29-30). Israël heeft 
zich echter niet als bruid getoond, 
noch zich als bruid laten horen. 
Israël wilde niet Zijn duive zijn 
(Johannes 19:12-16). Hierdoor is 
de verkiezende liefde van de Heer 
op de heidenen overgegaan en is 
het heil tot de heidenen gekomen 
(Romeinen 11:11).
Dit is al gezien door Jesaja: in 
Jesaja 60:4-6 beschrijft hij dat de 
heidense volkeren zich tot de 
Heer , hun Schepper en het huis 
Gods zullen keren.

Het geestelijke Israël
De duif zit in de kloof van de 
onwankelbare steenrots, veilig en 
geborgen. Zij heeft verzoening 
gevonden door Zijn striemen en 
Zijn wonden; zij is Christus’ 
eigendom geworden, betaald met 
Zijn bloed. De Vader heeft haar als 
bruid aan de Zoon gegeven en 
niemand zal haar uit Zijn hand 
rukken (Johannes 10:28-29). Zij is 
Sion. Zij is in Zijn handpalmen 
gegraveerd (Jesaja 49:16). Zijn 
liefde, kracht en trouw omringen 
haar.

Gebaseerd op een predikatie van herder R. van Kommer 
en een artikel uit de Vrede Zij U van 1935.



De Heer is onveranderlijk 
(Jakobus 1:17). Zijn roepstem is, 
ook nu nog, steeds hetzelfde.
De Heer beschrijft de gedaante 
van Zijn Bruid in beeldende taal in 
Hooglied 7.

Waarom en waardoor is zij liefelijk 
in Zijn ogen?

- Zij is rijk in de bediening, haar 
door de Heer der Kerk gegeven 
(Éfeze 4:10-13; 
2 Korinthe 5:18-20)
- Zij is rijk in de Gaven van de 
Heilige Geest
(1 Korinthe 12:4-11)
- Haar stem is haar bidden en 
smeken: „Kom Heer Jezus, ja kom”
- Haar stem is ook de lof en dank 
ter ere van Hem, Die haar liefheeft

De Heer wil de gedaante van Zijn 
bruid zien en haar stem horen. Hij 
wil Zijn duive zien met haar 
overgoten vleugels van zilver, en 
haar slagpennen van goud
(Psalm 68:14). Zilver, het beeld 
van liefde en reinheid
(Zacharía 13:9; Maleáchi 3:3; 
Spreuken 10:20). Goud, het beeld 
der waarheid en gerechtigheid 
(Jesaja 11:5; Opbaring 1:13; 
Éfeze 6:14).

Hij wil dus dat openbaar zal 
worden wat innerlijk in de Bruid 
leeft. Wanneer zij zó haar liefde 
toont zullen vele christenen 
vragen: „Wat is uw Liefste meer 
dan een ander liefste?”
(Hooglied 5:9). Dat is ook de 

bedoeling van de Heer. 
Zijn Bruid moet zich niet alleen 
aan Hem tonen maar ook aan de 
wereld. De taak van het geestelijk 
Israël is de taak van de bruid: Om 
anderen tot zegen te zijn.

Een onzuivere en onoprechte 
liefde
Hiervan is sprake als haar liefde 
meer is gericht op de verlossing 
van haar vergankelijk lichaam en 
van deze wereld (dit is: naar het 
Paradijs gaan) dan op haar Heer, 
Heiland en Zielsbruidegom.
Dan is haar hart niet geheel aan 
Hem gegeven. Echter, de Heer is 
een jaloers en na-ijverig God. Hij 
alleen wil het voorwerp van haar 
verlangen en liefde zijn en zal 
haar reinigen en heiligen (zie 
wederom Maleáchi 3:3). Zó moet 
zij zich tonen.

De oprechte en zuivere liefde
Abraham werd beproefd in: „Ga 
heen, offer Mij uw zoon, uw enige, 
die gij liefhebt” (Genesis 22:2). 
Dit is niet anders dan Zijn bruid 
vragen: „Mijn duive, toon Mij uw 
gedaante en laat Mij uw stem 
horen”. Abrahams antwoord was 
zoet en liefelijk toen hij zijn 
geloof toonde: „God zal zich zelf 
een lam ten brandoffer voorzien, 
mijn zoon.” (Genesis 22:8).
Jezus sprak driemaal tot Petrus: 
„Hebt gij Mij liever dan deze?” 
Petrus antwoord was zoet en 
liefelijk: „Heer, Gij weet alle 
dingen, Gij weet dat ik u 
liefheb.” (Johannes 21:17)

Paulus wilde smaadheid lijden en 
voor Hem in de dood gaan, 
gedreven door zijn liefde tot de 
Heer. Hij had de roepstem 
verstaan om zijn gedaante te laten 
zien en zijn stem te laten horen. 
Hij liet zich niet tegenhouden om 
naar Jeruzalem te gaan 
(Handelingen 20:17-24, 
21:10-14).
De Heer wil voor ons niet anders.

Onze ziel zit vast en rust in de 
kloof van de steenrots Jezus 
Christus. Maar Hij wil meer van 
ons, ook wij moeten onze stem 
laten horen en onze gedaante 
laten zien. Wij moeten de 
heerlijke boodschap laten horen 
dat onze zonden door Hem 
verzoend zijn. Wij moeten laten 
zien dat wij kinderen Gods 
geworden zijn door de Heilige 
Waterdoop, en Eerstelingen zijn 
door de verzegeling met de 
Heilige Geest. Maar, aan de vrucht 
wordt de boom gekend. Dus ook 
onze beproevingen hebben 
hetzelfde doel: Hij wil onze stem 
horen en onze gedaante zien. 

Hij wil ons zien als Getuige van 
Hem en Zijn ordeningen die Hij 
aan Zijn Kerk heeft gegeven.

„Mijn duive, toon Mij uw gedaante, 
laat Mij uw stem oren!”
(Hooglied 2:14)
„Zie, hier is uw God!” (Jesaja 40:9)

Jezus, de hemelse Bruidegom 
komt!



Ik kan me voorstellen dat je de 
vorige keer de Bijbelteksten hebt 
gelezen van bijvoorbeeld 
Openbaring 8:6-13. En dat je toen 
dacht: “Ik snap er niets van.” 
Maar we moeten de Openbaring 
kunnen begrijpen om te weten 
wat er gaat gebeuren in en met de 
Kerk.

We weten dat de Heilige Geest de 
schrijvers van de Bijbel heeft 
geïnspireerd om hun boek(en) te 
schrijven. En door die inspiratie 
zorgde Hij ervoor dat ze alles héél 
precies opschreven. Als dat niet zo 
zou zijn, zou de bestudering van 
de Bijbel vrij zinloos zijn. De 
Openbaring is dan niet meer te 
begrijpen en geeft Zijn 
dienstknechten geen kennis
(Opb. 1:1).

Die nauwkeurigheid van de 
Heilige Geest gaat heel ver. Twee 
voorbeelden zijn:

1. Jezus spreekt met de 
Sadduceeën over de opstanding. 
De Sadduceeën geloven daar niet 
in. Jezus zegt dat die opstanding 
zeker zal gebeuren, lees 
Mar. 12:26-27 maar. De tekst waar 
Hij naar verwijst is Exo. 3:6. Daar 
staat het werkwoord namelijk in 
de tegenwoordige tijd, niet in de 
verleden tijd.

2. Paulus schrijft aan de Galaten 
dat zij verkeerd denken. De 
Galaten zijn van mening dat de 
zegen van Abraham tot de 

heidenen komt door de Joden. 
Paulus schrijft dat die zegen maar 
door één persoon tot de heidenen 
zal komen, dat vindt je in 
Gal. 3:16. Hij verwijst daarbij naar 
Gen. 3:15, waar een woord in het 
enkelvoud staat, niet in het 
meervoud. 

De Heilige Geest moet de mens 
dus precieze informatie geven 
over Goddelijke zaken. Maar 
daarvoor moet hij woorden 
gebruiken die wij kennen. Zijn 
woorden geven dan iets anders 
aan dan wat wij er normaal onder 
verstaan. Wat bedoelt de Heilige 
Geest wanneer de schrijver in 
Opb. 8:7 meldt dat al het groene 
gras verbrand is?
We vinden de taal van de Heilige 
Geest in de Bijbel, dus we zouden 
het antwoord daarin moeten 
vinden. Jesaja schrijft in 40:6  "het 
volk is gras”. Petrus schrijft dat 
ook, in 1 Pet. 1:24. In Opb. 8:7
gebeurt dus iets met het volk dat 
leefde onder de 1e bazuin.

We lezen dat het gras groen was. 
Wanneer we dit op dezelfde 
manier uitpluizen dan is de 
uitkomst dat het volk aan het 
einde van het tijdvak niet meer 
heidens (aards) zal zijn maar door 
het vuur van de Heilige Geest 
(verbranden) christelijk zal zijn 
geworden. En de geschiedenis 
leert dat deze voorzegging 
uitkwam. (zie Boek van onze tijd 
5e druk pag. 78-81).

Maar niet alle hooggeplaatste 
mensen (o.a. Dan. 4:20-22) 
zouden christelijk willen worden. 
Hun rijkdom, status en positie was 
afhankelijk van de heidense staat 
en heidense godsdienst. Zij 
verzetten zich tegen deze nieuwe 
sekte. Dat leidde tot de tien grote 
vervolgingen van Christenen in de 

eerste drie eeuwen van de Kerk 
van Jezus.
Uiteindelijk werd alleen “het 3e 
deel” van de hooggeplaatsten 
christelijk. Dat waren degenen die 
de Heilige Geest toegang gaven 
tot hun leven. De Heilige Geest is 
de 3e Persoon van God. 

Nu kun je denken: “Waarom maakt 
de Heilige Geest het zo moeilijk?” 
Het antwoord lijkt merkwaardig: 
"Ik dank U, Vader! Heere des 
hemels en der aarde; dat Gij deze 
dingen voor de wijzen en 
verstandigen verborgen hebt, en 
hebt dezelve den kinderkens 
geopenbaard." (Luc. 10:21)

De verklaring daarvan is dat de 
profetie alleen een teken is voor 
de gelovigen (1 Kor. 14:22) en dat 
het ons gegeven is om het te 
verstaan. Het is niet voor de 
ongelovigen, die buiten het 
Koninkrijk van God staan
(Mar. 4:11-12). Als die het zouden 
snappen kunnen ze er in hun 
daden rekening mee houden, en 
dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Alle daden moet namelijk 
gebeuren "tot eer van de Heere 
God” (Kol. 3:17).

En dus kunnen wij het elkaar, door 
de Heilige Geest, wel uitleggen.

Het Bijbelboek Openbaring (deel 03)
De taal van de Heilige Geest

Michèl Keijsper 



MIDDERNACHTROEP

Duisternis bedekt de aarde
als een bange onheilsnacht.
Nooit tevoren openbaarde

satan zulk een grote macht.
De arme wereld, moe geteisterd.

En de mensheid zucht verbijsterd:
Onze lampen zijn gedoofd.

Is er uitzicht, is er hope,
bij zo’n dichte duisternis?

Kan een mens de strik ontlopen,
die voor hem gespannen is?

Ja, daar klinkt een blijde tijding
waardoor ied’re klacht verstomt.

’t Licht der wereld brengt bevrijding
Maran-Atha, Jezus komt!

Waar zijn nu de vreugdeboden,
waar de dragers van het licht?

Die ons tot het feestmaal noden,
door de Koning aangericht.

Wekt nu allen die nog dromen,
vlug, de lendenen omgordt.
Opdat allen binnen komen,

eer de deur gesloten wordt.

Laat de middernachtroep horen;
steekt de lampen aan met spoed!

Allen die de Heer behoren,
gaat toch uit, Hem tegemoet.

Gedicht van een zuster
(bron: SvdLB november 1981)
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Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het 
antwoord op: staat van het hart(2 Kronieken 19)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het 
bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de 

Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in een 
woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.

Antwoord vorig nummer: nazireeers
Oplossing vraag 5 in vorig nummer was: amethist

1.  de sterren zijn    Opb. 1
2.  wijnschenker    Neh. 2
3.  daalt neder op Edom ten ...    Jes. 34
4.  zoon van Naomi    Ruth 4
5.  alles is mogelijk als je dit kunt    Mar. 9
6.  de genezing was een ....    Han. 4
7.  mag aarde niet bedekken    Job 16
8.  moest naar Achab gaan    1 Kon. 21


