Wintereditie 2025
’ Lukas 2:36-38
I"En er was Anna, een profetesse,
I een dochter van Fanuel, uit den
stam van Aser; deze was tot
groten ouderdom gekomen,
welke met haar man zeven jaren
had geleefd van haar maagdom
af. En zij was een weduwe van
somtrent vier en tachtig jaren,
dewelke niet week uit den
mpel, met vasten en bidden,
=God dienende nacht en dag. En
fleze, te dierzelfder ure daarbij
lkomende, heeft insgelijks den
BHeere beleden, en sprak van
Bm tot allen, die de verlossing
“in Jeruzalem verwachtten."
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Ze was een wijze oude vrouw,
het leven had haar wreed geslagen.
Na weinig jaren van geluk en trouw

had zij haar man God moeten overdragen.

Toch was zij niet verbitterd door die slag,
maar zocht nog vaker Gods nabijheid.
En in de tempel vond zij elke dag
weer nieuwe moed, en putte nieuwe blijheid.

En toen haar avond viel zond God het licht,
waarom ze heel haar leven had gebeden:
Ze zag het Kind, en voelde zich heel dicht

bij God, en ver van haar verleden.

En zij verkondigde in heel Jeruzalem

het heil dat al zo lang verwacht was.
Maar weinigen slechts hoorden naar haar stem,
omdat ook toen de vroomheid al verdacht was.
Uit een eerder verschenen editie

Kom laten wij aanbidden, Dien Koning

apostel R. Kuipers

In de adventsperiode gedenken
wij de aanloop naar het
heerlijke kerstfeest. In Gods
Woord lezen wij hoe de
voorzegging van de komst van
de Verlosser en Zaligmaker de
vervulling krijgt in Bethlehem-
stal. De Almachtige God heeft
daartoe mensenkinderen
gebruikt om dit tot stand te
brengen, en wanneer wij hier
alleen al over nadenken, dan
worden wij daar zeer stil en
ootmoedig van. Het is de grote
Almachtige God Die Zijn
schepsel gebruikt, en wij, die de
oorzaak waren van de
zondenval door de verleiding
van de boze, mogen dus een
onderdeel zijn in het
verlossingswerk. Ja, Gods grote
liefde en genade wordt ons
hierin zichtbaar en tastbaar!
Het heerlijke kerstfeest is niet
zomaar een gebeurtenis van
een geboorte van een Kind.

Nee, het is de geboorte van de
Koning der koningen en Heer
der heren. De Heer en Koning
Die er alrede was voordat Hij
geboren werd. Ook dit is voor
ons mensen een zeer
wonderlijke zaak om te
begrijpen en daarom is het ook
een geloofszaak: tot aanneming
of verwerping van deze Koning.

Wij lezen in Gods Woord dat,
zodra de wijzen uit het Oosten
in Jeruzalem aankomen, zij
vragen naar de nieuw geboren
Koning: "Zeggende: Waar is de
geboren Koning der Joden?
want wij hebben gezien Zijn
ster in het Oosten, en zijn
gekomen om Hem te
aanbidden." (Matth. 2:2). Ja, dit
laat ons zien dat er niet alleen
voor de Joden een oplossing is
gekomen, maar ook voor de
heidenen. Een oplossing en
redding voor alle mensen. Wij

mogen in deze wonderlijke
gebeurtenis met de wijzen uit
het Oosten zien hoe God niet
alleen Zijn schepsel gebruikt in
de komst van de Verlosser en
Zaligmaker, maar ook dat Hij
Zijn schepping, in het beeld van
de ster (Gen. 1:16) gebruikt
zodat ook de schepping er
onderdeel van is. Want
schepping en schepsel zullen
deel hebben aan de geboorte
van dit Kind om door Hem
verlost te worden van de vloek
der zonden. En zelfs de
engelen, ook door God
geschapen, mochten als de
verkondigers deel hebben aan
de grootste geboorte die er ooit
op aarde heeft plaatsgevonden:
"En de engel zeide tot hen:
Vreest niet, want, ziet, ik
verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal;
Namelijk dat u heden geboren
is de Zaligmaker, welke is




Christus, de Heere, in de stad
Davids. En dit zal u het teken
zijn: gij zult het Kindeken
vinden in doeken gewonden,
en liggende in de kribbe. En
van stonde aan was er met den
engel een menigte des
hemelsen heirlegers, prijzende
God en zeggende: Ere zij God in
de hoogste hemelen, en vrede
op aarde, in de mensen een
welbehagen." (Luk. 2:10-14).
Zo zien wij dat de geboorte van
de grote hemelse Koning alle
schepselen aangaat, alsook de
schepping.

Deze Heer en Koning is niet
gelijk de andere koningen, die
aards zijn, want Hij is een
hemelse Koning. Dit is namelijk
de blijde verkondiging van de
engelen: dat, hoewel Hij
geboren is in nederigheid, de
heerlijke grootheid van deze
Koning bij geen enkele andere
geboorte te vergelijken is. Want
Hij is Gods Zoon! De wijzen uit
het Oosten zochten de nieuw
geboren Koning eerst bij koning
Her6dus, maar daar was Hij niet
te vinden. Hij is namelijk anders
dan al de koningen der aarde.
Wij zien de vele voorbeelden in
Gods Woord over de koningen
die er zijn geweest, en ook in de
wereldgeschiedenis later, dat
deze hun macht gaarne wilden
tonen in hun grootheid die voor
ogen was. Dat zij al heersende
over volken voortgingen in
allerlei pracht en praal van
mooie kleding, sieraden,
paleizen en gebouwen. Maar
ook dat zij aanbeden wilden
worden door hun onderdanen
en dat zij daarbij zelfs voor hen
of de gemaakte afgoden
moesten nederbuigen. Denken
wij maar aan koning
Nebukadnézar en het gouden
beeld, in de gebeurtenis met
Sadrach, Mesach en Abédnego
en de vurige oven (Dan. 3:1-6).
Ditis hoe de zondige mens, die
zelf koning wil zijn, de dingen

bedenkt en daarnaar handelt.
Maar de Koning in Bethlehem-
stal, de grote hemelse Koning,
Die toonde Zijn macht in Zijn
kleinheid en nederigheid. Die
kwam om te dienen enis als
een onbevlekt Offer geboren.
En vanwege deze grote
genadegift van God dient Hij
door alle mensen uit vrije wil
aanbeden te worden als de
ware Koning, zoals ook de
wijzen uit het Oosten dit deden.
Opdat een ieder die dit doet
gezegend zal worden in Zijn
hemelse Koningschap.

En hoe is het dan de aardse
koningen vergaan? Zij hebben
telkens begeerd groot te zijn,
maar zijn geworden klein en
nietig toen zij moesten sterven.
En hoe vergaat het de koningen
der aarde in de tijd waarin wij
leven? Vele koningshuizen zijn
verdwenen of de koninklijke
macht is hen afgenomen. Het is
een teken van de tijd. Wij
kunnen toch wel vaststellen dat
door de eeuwen heen het
aardse koningschap van
hoogmoedig groot naar nietig,
nederig en klein is geworden.

Maar hoe is het met onze
hemelse Koning vergaan? Ja,
Die is van klein naar groot
geworden! Hij, Die altijd al
groot was, is voor ons geboren
in kleinheid om daardoor te
zijn: de Grootste Koning Die
ooit geboren is! En zo mogen
wij zien én verstaan dat het
Kind van Bethlehem een andere
weg zou gaan dan wat voor
ogen was bij de aardse
koningen. De wijzen uit het
Oosten moesten dit leren, ons
tevens tot een voorbeeld, en
hebben het aanvaard én
geloofd; dat door de weg van
nederigheid Zijn geboorte
groots was: "En in het huis
gekomen zijnde, vonden zij het
Kindeken met Maria, Zijn
moeder, en nedervallende
hebben zij Hetzelve
aangebeden; en hun schatten
opengedaan hebbende,
brachten zij Hem geschenken:
goud en wierook, en

mirre." (Matth. 2:11).

Het is de ware aanbidding van
de Zoon van God Die thans
zittende is als Koning der
koningen en Heer der heren aan
de Rechterhand van Zijn Vader.




In de geschenken van goud,
wierook en mirre mogen wij
ook de geestelijke betekenis
zien, namelijk dat de diepte van
Christus Zijn komst op aarde
aan alle mensen is geopen-
baard. Want in het goud wordt
ons Christus Zijn zuivere
Koningschap getoond. In de
wierook vinden wij het beeld
van Zijn Hogepriesterschap
terug en in de mirre zien wij
Zijn kruisdood aangewezen.
Want in het goud, het
geestelijke beeld van de
Waarheid, is ons Christus als
Enige ware Koning voorgesteld.
Het is de Waarheid van God in
en door Zijn Zoon Jezus
Christus, gelijk de Heer ook Zelf
tot ons gesproken heeft: "lk ben
de Weg, en de Waarheid, en het
Leven." (Joh. 14:6a). In het
geestelijke beeld van wierook,
mogen wij het heerlijke
reukwerk zien dat tot
verheerlijking en aanbidding
van God wordt opgezonden in
de dankzeggingen, de gebeden,
de smekingen en de voor-
biddingen (1 Tim. 2:1).

Het is het reukoffer dat in de
dienst der Aanbidding door de
geroepen dienaren tot God
wordt gebracht via onze
Hogepriester Jezus Christus,
Die onze Voorbidder is bij de
Vader. Want Christus, als onze
Hogepriester en hemelse
Koning, brengt onze gebeden
bij de Vader. In Zijn Naam
mogen wij de wierook, de
gebeden, opzenden tot God, de
Schepper van hemel en aarde.
Alleen door Christus, de nieuw
geboren Koning, kunnen wij tot
de Vader komen, zoals de Heer
ons heeft geleerd: "Niemand
komt tot den Vader, dan door
Mij." (Joh. 14:6b). In het
geestelijke beeld van de mirre
zien wij de bederfwerende, de
geurige, maar bittere specerij
die aan Christus wordt
toegebracht in Zijn bittere
lijden en strijden, en de weg

van de kribbe tot het kruis op
Golgotha om voor alle mensen
te sterven. Daar is het volbracht
wat in Bethlehemstal is
aangevangen! Want het bederf
van de mens in de zondeval is
door Zijn geboorte en bittere
dood ons tot een geurige
bederfwerende redding
geworden. Tot een geurige
bloesem van Leven die vele
vruchten zal voortbrengen. Wij
mogen door de Heilige Geest
verstaan hoe wonderlijk en
groots de geboorte van onze
hemelse Koning is! En waar al
de aardse koningen het hoofd
moesten buigen, en nog steeds
moeten in hun ondergang en
sterven, daar is onze hemelse
Koning, het Kind van
Bethlehem, onze eeuwige en
levende Koning. Want Hij heeft
Zijn leven voor ons afgelegd,
maar heeft het Leven daarna
ook weer teruggenomen, omdat
Hij de Enige Koning is Die deze
macht heeft (Joh. 10:18).

En dit is het verschil tussen
onze hemelse Koning en al de
aardse koningen, die geen
enkele macht hebben om van
zichzelven iets te doen. Nee,
alleen de hemelse Heer en
Koning regeert in alle
eeuwigheid op Zijn troon en
heeft van Zijn Vader alle macht
in hemel en op aarde ont-
vangen. Daarom richten wij
onze hoofden op tot Hem Die
onze beloofde toekomst is (Luk.
21:28). Want waar wij, als het
schepsel van God, deel hebben
gehad in de komst van Zijn
Zoon in nederigheid, zo zullen
wij ook deel mogen hebben aan
Zijn komst in heerlijkheid.

Dat wij ons zullen verblijden nu
wij weer in de Adventstijd leven
en opgaan naar het heerlijke
kerstfeest: de geboorte van
onze grote Koning! Want in de
komst van nederigheid is ons
de verlossing aangebracht,
maar in de komst in heerlijk-
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heid, die spoedig daar zal zijn,
wordt in en door Christus de
overwinning behaald. Deze
zegenrijke dag is thans nog niet
aangebroken. Wij hebben onze
geloofsweg eerst nog verder te
vervolgen, waarbij een ieder
voortgaat in moeite en zorgen
van het aardse leven. Maar wij
hoeven onze geloofsweg niet
alleen te gaan. De Heer helpt
ons hier namelijk bij door de
Heilige Geest in Woord en
Geest beide, gelijk Hij dit ook
deed met de wijzen uit het
Oosten toen zij hun weg
moesten vervolgen. De Heer
gaf hen een aanwijzing door de
droom, opdat zij wisten wat ze
moesten doen: "En door
Goddelijke openbaring
vermaand zijnde in den droom,
dat zij niet zouden wederkeren
tot Herédes, vertrokken zij
door een anderen weg weder
naar hun land." (Matth. 2:12).

En zo mogen ook wij voortgaan
in het Apostolisch Profetisch
getuigenis om ons heerlijke
einddoel te behalen. En niet
alleen in deze Adventstijd en
het heerlijke kerstfeest zullen
wij met de Heer gaan en Hem
aanbidden, ook in het nieuwe
jaar 2026 dat voor ons ligt,
zullen wij dit blijven doen. En
hoewel wij niet weten wat er in
het nieuwe jaar staat te
gebeuren, één vaste zekerheid
hebben wij wel: dat wij een
Koning in de hemel hebben Die
voor ons zorgt. Die met ons
meegaat en ons leidt en
bestuurt op de weg die wij
hebben te gaan. Dat wij verblijd
zullen zijn met Zulk een Koning
en onze hoofden opwaarts
richten vanwaar onze
verlossing komt! "Komt, laten
wij aanbidden, komt, laten wij
aanbidden Dien Koning!" Amen.

Ik wens u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.



De oude en de nieuwe belofte

In deze kersttijd staan wij weer
stil bij de voorzeggingen, de
profetieén vanuit het Oude en
het Nieuwe Testament. We
staan stil bij zowel de voor-
zeggingen van de geboorte van
Johannes de Doper als van de
geboorte van Jezus Christus.
Want God laat geen ding
gebeuren of Hij heeft het ons
voorzegd. In Amos 3 vers 7
kunnen wij dit lezen:
"Gewisselijk, de Heere HEERE
zal geen ding doen, tenzij Hij
Zijn verborgenheid aan Zijn
knechten, de profeten,
geopenbaard hebbe." De Heer
komt met vele openbaringen
tot Zijn volk, zowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament,
maar ook heden ten dagen
komt Hij tot ons door het
Woord der profetie. Maar als er
geen geloof in de profetie is,
dan gaat het aan ons voorbij. In
het Oude Testament staan de
voorzeggingen en profetieén
over de komst van Johannes de
Doper, welke is de wegbereider,
de aankondiger van Jezus
Christus. Dit staat zo mooi
beschreven in Jesaja 40 vers 3:
"Een stem des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des
HEEREN, maakt recht in de
wildernis een baan voor onzen
God!" En ook in Maleéchi 3 vers
1 kunnen wij hierover lezen:
"Ziet, Ik zende Mijn engel, die
voor Mijn aangezicht den weg
bereiden zal; en snellijk zal tot
Zijn tempel komen die Heere,
Dien gijlieden zoekt, te weten
de Engel des verbonds, aan
Denwelken gij lust hebt; ziet,
Hij komt, zegt de HEERE der
heirscharen." Toen God dit
openbaarde door Zijn profeten,
behoorde Zijn volk en Zijn
priesters ernaar uit te zien en er
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in te geloven. Ja, de priesters
van de Heer behoorde er ook
van te getuigen in hun
prediking, zodat het volk van de
Heer uitzag naar de komst van
de wegbereider voor de
Messias.

De volheid des tijds was
gekomen dat de wegbereider,
Johannes de Doper, zou komen.
Daarvoor stuurde God een
engel af naar de tempel, waar
de priester Zacharias de dienst
mocht doen in het Heilige bij
het gouden reukofferaltaar.
Daar verkondigde de engel
Gabriél de komst van de
wegbereider, wat staat in Lukas
1 vers 15-17: "Want hij zal
groot zijn voor den Heere; noch
wijn, noch sterken drank zal hij
drinken, en hij zal met den
Heiligen Geest vervuld
worden, ook van zijner
moeders lijf aan. En hij zal
velen der kinderen Israéls
bekeren tot den Heere, hun
God. En hij zal voor Hem
heengaan, in den geest en de
kracht van Elias, om te bekeren
de harten der vaderen tot de
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kinderen, en de
ongehoorzamen tot de
voorzichtigheid der
rechtvaardigen, om den Heere
te bereiden een toegerust
volk." Johannes de Doper werd
door God gestuurd om het volk
voor en toe te bereiden tot een
toegerust volk. 'Toegerust zijn'
betekent: gereed zijn voor wat
staat te komen. Ja, de priester
Zacharias had toen, met de
kennis van de profetieén die
gebracht waren door de
profeten Jesaja en Maleachi,
moeten opspringen van
blijdschap omdat het moment
eindelijk was gekomen dat de
wegbereider zou komen. Maar
nee, de priester geloofde niet in
dit Godswonder, want hij zeide
tegen de engel in vers 18: "En
Zacharias zeide tot den engel:
Waarbij zal ik dat weten? Want
ik ben oud, en mijn vrouw is
verre op haar dagen gekomen."
Als men niet gelooft in het
wonder van God, dan blijft de
mond zwijgen. Sara, de vrouw
van Abraham, geloofde ook niet
in het wonder van God, ze
geloofde niet dat zij op hoge




leeftijd een zoon zou baren. De
Here sprak tot Abraham: "En de
HEERE zeide tot Abraham:
Waarom heeft Sara gelachen,
zeggende: Zou ik ook waarlijk
baren, nu ik oud geworden
ben? Zou iets voor den HEERE
te wonderlijk zijn? Ter gezetter
tijd zal Ik tot u wederkomen,
omtrent dezen tijd des levens,
en Sara zal een zoon hebben!"
(Gen. 18: 13-14).

Geloven in de belofte van God
is en blijft voor ons mensen
moeilijk. Jezus sprak niet voor
niets de woorden die
beschreven zijn in het Lukas
Evangelie, hoofdstuk 18 vers 8b
(NBG): "Doch, als de Zoon des
mensen komt, zal Hij dan het
geloof vinden op aarde?"

Maar ondanks het ongeloof van
de priester Zacharias gaat God
door met Zijn werk, want er
staat geschreven in Psalm 138
vers 8: "De HEERE zal het voor
mij voleinden; Uw
goedertierenheid, HEERE! is in
eeuwigheid; en laat niet varen
de werken Uwer handen."

Nog voordat Johannes de Doper
was geboren, komt de
boodschapper des Heren,
Gabriél, tot het huisje van een
jonge vrouw, Maria. Deze jonge
vrouw is familie van de priester
Zacharias en zijn vrouw
Elisabet. Maria, Zacharias en
Elisabet waren alle drie
rechtvaardig en wandelden in
al de geboden en rechten van
de Heer, ja onberispelijk. Samen
moeten zij hierover gesproken
hebben en met verlangen
uitgezien hebben naar de Zoon
van God, de Messias. Ja, vele
voorzeggingen, profetieén, over
Zijn komst zijn in het Oude
Testament gekomen. Hieronder
staan een paar voorbeelden van
die voorzeggingen uit Gods
woord: Genesis 3 vers 15: "En Ik
zal vijandschap zetten tussen u
en tussen deze vrouw, en
tussen uw zaad en tussen haar

zaad; datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de
verzenen vermorzelen."
Numeri 24 vers 17: "lk zal hem
zien, maar nu niet; ik zal hem
aanschouwen, maar niet nabij.
Er zal een ster voortkomen uit
Jakob, en er zal een scepter uit
Israél opkomen; die zal de
palen der Moabieten verslaan,
en zal al de kinderen van Seth
verstoren."

Jesaja 7 vers 14: "Daarom zal
de Heere Zelf ulieden een
teken geven; ziet, een maagd
zal zwanger worden, en zij zal
een Zoon baren, en Zijn naam
IMMANUEL heten."

Jesaja 9 vers 5: "Want een Kind
is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij is
op Zijn schouder; en men
noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst;"
Micha 5 vers 1,2: "En gij,
Bethlehem Efratha! zijt gij
klein om te wezen onder de
duizenden van Juda? Uit u zal
Mij voortkomen, Die een
Heerser zal zijn in Israél, en
Wiens uitgangen zijn van ouds,
van de dagen der eeuwigheid.
Daarom zal Hij henlieden
overgeven, tot den tijd toe, dat
zij, die baren zal, gebaard
hebbe; dan zullen de overigen
Zijner broederen zich bekeren
met de kinderen Israéls."

Hoe anders dan bij Zacharias
wordt de boodschap van de
engel Gabriél ontvangen bij de
jonge vrouw, Maria. Is deze
aankondiging nog veel
wonderlijker dan bij de priester
Zacharias? Ja, Maria was
namelijk niet getrouwd, maar in
ondertrouw met Jozef. Toch zou
ze een kind krijgen, want: "De
Heilige Geest zal over u komen,
en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; daarom
ook, dat Heilige, Dat uit u
geboren zal worden, zal Gods
Zoon genaamd worden." (Luk.
1:35). Maria werd moeder van
de Zoon van God omdat de
Heilige Geest tot haar gekomen
was. Maria geloofde dat het zou
gebeuren, want haar antwoord
was: "Zie, de dienstmaagd des
Heeren; mij geschiede naar uw
woord. En de engel ging weg
van haar." (Luk. 1:38). Tot aan
de dag van vandaag zijn wij er
getuigen van en wij geloven
erin. Want alles gebeurt wat
God door de profeten
gesproken heeft. Na deze
wonderlijke geschiedenis komt
er nog een wonderlijke
gebeurtenis, namelijk dat de
geboren Zoon van God eenmaal
zal komen om Zijn bruids-
gemeente te halen van deze
aarde. Ook dit is door Jezus
voorzegd. De meest bekende
voorzeggingen die Jezus sprak



over Zijn komst staan in de
volgende Bijbelteksten:
Matthéis 24 vers 1-51,
Matthéis 25 vers 1-13, Lukas
12 vers 35-40, Lukas 18 vers 8
en Lukas 19 vers 11-27.

Nu de belangrijkste vraag: wie
is de bruidsgemeente? Als wij
teruggaan naar de ontmoeting
van Maria en de engel Gabriél,
dan lezen we dat de engel het
volgende sprak: "De Heilige
Geest zal over u komen."

(Luk. 1:35). Wij geloven
daadwerkelijk dat Deze ook
over Maria gekomen was en dat
zij de Zoon van God ontvangen
heeft. De bruid van Christus

moet ook de Heilige Geest
ontvangen, zodat zij ook de
Bruidegom, Jezus Christus, kan
ontvangen. We lezen in
Handelingen 8 vers 14-17 en
Handelingen 19 vers 1-7 dat
gelovigen door het opleggen
van de handen der apostelen
de Heilige Geest ontvangen. Ze
zijn dan verzegeld met de
Heilige Geest en behoren tot de
144.000 verzegelden, hetgeen
in Openbaring 14 vers 1-4
staat. In vers 4 staat: "Dezen
zijn het, die met vrouwen niet
bevlekt zijn, want zij zijn
maagden; dezen zijn het, die
het Lam volgen, waar Het ook

heengaat; dezen zijn gekocht
uit de mensen, tot eerstelingen
Gode en het Lam." Maria uit
Nazareth geloofde in de
heerlijke boodschap van de
engel Gabriél. De aanstaande
bruid van Christus gelooft dat
ze eenmaal de Bruidegom Jezus
Christus zal ontmoeten. Ja, de
Geest en de bruid zeggen:
"Kom. Ja kom, Heere Jezus
Christus. Amen."

Wij wensen u allen een
gezegend kerstfeest toe, met
een verlangen als een Maria,
om uw Heer en Bruidegom te
ontvangen.

Maria, gezegend onder de vrouwen

De mensen op de wereld die de
kerstdagen ingaan beleven
deze dagen allemaal
verschillend. De één in de
gedachte van gezelligheid, eten
en drinken, de ander ter
nagedachtenis van de geboorte
van Jezus Christus. Wij, die in
het Apostolisch Profetisch
getuigenis staan uit genade,
gedenken deze geboortedag,
maar zeer zeker ook hetgeen
komen gaat: dat Hij zal
wederkomen in de eerste
wederkomst en ons zal
opnemen. Wij gedenken dat het
Woord de wil van de Vader
heeft volbracht voor de ganse
wereld. Wij weten dat God
alwetend is enin die weten-
schap ook wist wat er ging
gebeuren als Hij het vlees zou
aannemen. Het was Die Bron,
de Heilige Geest Die
samenkwam in het vlees, en
wel in Maria. Maria was degene
die genade had gevonden bij
God om dit te mogen dragen.
Gelijk in Lukas 1 vers 30 (NBG)
staat: "En de engel zeide tot

haar: Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade
gevonden bij God." De genade
om dit te mogen dragen als
zondig mens was groot, maar
voor Maria was er ook een
vraag: "hoe kan dat?", zoals we
mogen lezen in vers 34: "En
Maria zeide tot de engel: Hoe
zal dat geschieden, daar ik
geen omgang met een man
heb?"

Gelijk een Maria zijn ook wij
van nature aards, en zien en
weten alleen wat aards is. Wij
weten niet hoe God de
Allerhoogste werkt, maar weten
wel dat God Geest is. Daarom
moest de engel Gabriél spreken
tot Maria: "En de engel
antwoordde en zeide tot haar:
De Heilige Geest zal over u
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komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom zal
ook het heilige, dat verwekt
wordt, Zoon Gods genoemd
worden."

Wij kunnen ons voorstellen dat
hetgeen Maria voorzegd werd
door de engel, voor haar een
zekerheid was, omdat het de
woorden van God de
Allerhoogste zijn. Maar onze
God is een Kenner van het hart,
en bevestigde de woorden door
haar tevens te zeggen dat haar
verwante, Elisabet, ook zwanger
was in hoge ouderdom. Deze
woorden zouden haar tot
bevestiging moeten zijn: "En
zie, Elisabet, uw verwante, is
eveneens zwanger van een
zoon in haar ouderdom en dit is
reeds de zesde maand voor
haar, die onvruchtbaar heette.
Want geen woord, dat van God
komt, zal krachteloos

wezen." (Luk. 1:36,37 NBG).
Alles wat God spreekt zal
geschieden, en het is niet aan
de mens wanneer dit zal



geschieden, maar aan God. Ook
wij, die door de Heilige Geest
de woorden Gods mogen horen
en verstaan, zullen moeten
zeggen: "Zie, de dienstmaagd
des Heren; mij geschiede naar
uw woord." (Luk. 1:38b NBG).
Maria maakte zich op om af te
reizen naar Elisabet, en
wanneer zij elkaar ontmoetten,
gebeurt er iets zeer moois: "En
toen Elisabet de groet van
Maria hoorde, geschiedde het,
dat het kind opsprong in haar
schoot, en Elisabet werd
vervuld met de heilige

Geest." (Luk. 1:41). De stem van
een Maria, bewoond met de
Vrucht van de Heilige Geest, liet
de vruchtin Elisabet
opspringen van vreugde!
Elisabet werd door Diezelfde
Geest vervuld, waardoor zij
mocht herkennen wat Maria
was geworden en wat in haar
leefde: "En zij riep uit met
luider stem en sprak: Gezegend
zijt gij onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw
schoot." (Luk. 1:42 NBG).

Elisabet bevestigde deze
gebeurtenis aan Maria door te
spreken: "Want zie, toen het
geluid van uw groet in mijn
oren klonk, sprong het kind van
vreugde op in mijn schoot. En
zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de Here tot
haar gezegd is, zal volbracht
worden." (Luk. 1:44-45 NBG).
Het werk en de bevestiging van
Gods werk door Hemzelf was
nodig om aan Maria te
bevestigen wat in haar was en
leefde, want Maria spreekt het
in vers 46 t/m 50 uit: "En Maria
zeide: Mijn ziel maakt groot de
Here, en mijn geest heeft zich
verblijd over God, mijn
Heiland, omdat Hij heeft
omgezien naar de lage staat
Zijner dienstmaagd. Want zie,
van nu aan zullen mij zalig
prijzen alle geslachten, omdat
grote dingen aan mij gedaan
heeft de Machtige. En heilig is
Zijn Naam, en Zijn barmhartig-
heid van geslacht tot geslacht
voor wie Hem vrezen."

De bevestiging door God was
voor Maria nodig om te
kunnen begrijpen en
gevoelen wat in haar
geschiedde: "En Maria
| bleef ongeveer drie
maanden bij haar
(Elisabet) en keerde

® terug naar haar

huis." (Luk. 1:56 NBG).
Gesterkt in die drie
maanden, keerde

® Maria terug naar haar
woonplaats. Ze keerde
terug naar Jozef waar
| zij mee ondertrouwd
was, met de gedachte:
"hoe kan ik hem
uitleggen wat aan mij
is geschied?" Het zal
voor Maria in biddend
opzicht zijn geweest
tot de Allerhoogste.
Wij kennen en
begrijpen de gedachte
van Jozef, wanneer
Maria hem dit alles

vertelt. Maar het is God Die
door Zijn engel tot hem komt
uit genade. Deze genade was
voor Maria om haar te leiden in
al haar vragen: "hoe kan ik hem
uitleggen wat aan mij is
geschied?" Al snel nadat Jozef
na de droom haar als vrouw had
aangenomen, gingen ze zoals
wij weten naar Bethlehem. In
Bethlehem werd de Vrucht, de
Liefde, in haar kenbaar voor de
wereld, door de geboorte van
de Zoon des Allerhoogste. Na
de geboorte gingen ze volgens
de wet van Mozes na 40 dagen
naar Jeruzalem: "En toen de
dagen hunner reiniging naar de
wet van Mozes vervuld waren,
brachten zij Hem naar
Jeruzalem om Hem de Here
voor te stellen, gelijk
geschreven staat in de wet des
Heren: Al het eerstgeborene
van het mannelijke geslacht zal
heilig heten voor de Here, en
om een offer te brengen
overeenkomstig hetgeen in de
wet des Heren gezegd is, een
paar tortelduiven of twee
jonge duiven." (Luk. 2:22-24).

Het geestelijk beeld van Maria
is het lichaam, de Gemeente
van de Allerhoogste, Jezus
Christus. Ook dit lichaam van
de Allerhoogste heeft door de
Zalving van de Heilige Geest,
Deze in haar inwonend mogen
ontvangen. Het is de Vrucht, de
Liefde welke gedragen wordt in
haar. En het is gelijk Hetgeen
Maria droeg wat voor haar de
Eerstgeborene was.

Evenals Maria hebben wij
misschien ook de vraag hoe dit
allemaal kan geschieden. Als
deze vraag in de oprechtheid
van het hart gesteld zal worden
aan de Allerhoogste, dan zal
deze voorzeker beantwoord
worden. De Allerhoogste kent
het hart en het verlangen. In de
beantwoording door de
Allerhoogste zal Maria haar
leiding, besturing en



bescherming vinden: dat het
Tedere dat in haar is niet
beschadigd zal worden. Door de
bevestiging van de Aller-
hoogste wil de ziel van

Maria Zijn Naam groot maken,
en de geest heeft zich verblijd
over haar God en Heiland.

En waarom...? Omdat Hij heeft
omgezien naar de lage staat
Zijner dienstmaagd. Maar de
reis naar Bethlehem
(Broodhuis) waar men in alles
gevoed en voorbereid wordt, de
Dienst aan de Heer, moet

gemaakt worden. Want daar zal
de geboorte van de Vrucht, de
Liefde, geopenbaard worden,
Welke uit een nederige maagd
zal komen. Vandaar zal de reis
naar Jeruzalem gemaakt
worden, waar de Eerstgeborene
Zoon, de Vrucht, de Liefde
getoond zal worden in de
tempel. En dan mogen de
laatste woorden van Maria, de
bruid, zijn: "Want zie, van nu
aan zullen mij zalig prijzen alle
geslachten, omdat grote
dingen aan mij gedaan heeft de

Machtige. En Heilig is Zijn
Naam, en Zijn barmhartigheid
van geslacht tot geslacht voor
wie Hem vrezen." (Luk. 1:48-50
NBG). Het is de Allerhoogste
Die wil uitdelen en wil
openbaren de Gaven van de
Heilige Geest in Zijn bruid. Bid
met een verlangend hart.
Maran-Atha Jezus komt!

Ik wens u een gezegend
kerstfeest, een goede
jaarwisseling en Gods zegen
voor het nieuwe jaar 2026.

Het laatste lied van koning David,

een adventslied

herder J.R. Misset

In 2 Samuél 23 vers 1-5 lezen
wij van de laatste woorden,
gesproken door koning David
voordat hij overleed. En hoe
wonderlijk; deze laatste
woorden van koning David
waren verpakt in een lied, een
psalm: "Voorts zijn dit de
laatste woorden van David.
David, de zoon van Isai zegt, en
de man, die hoog is opgericht,
de gezalfde van Jakobs God, en
liefelijl in psalmen van

Israél." (2 Sam. 23:1). Koning
David wilde nog eenmaal zijn
God eren met een lied. Maar
niet alleen dat. Het was een
psalm van hoop en
verwachting. Hij wilde de
volkeren hoop verschaffen door
dit lied, door zijn laatste
woorden.

Het waren geen woorden van
zichzelf. Hij verkondigt dat hij
de woorden van de Heilige
Geest ontvangen had. Hij gaf
niet zichzelf de eer, maar gaf
die geheel en al aan God de
Heilige Geest. Zo lezen wij in 2
Samuél 23 vers 2: "De Geest
des HEEREN heeft door mij
gesproken, en Zijn rede is op
mijn tong geweest."

Ziende op de vele psalmen die
wij van koning David opge-
tekend vinden, kunnen wij deze
nederige constatering van
koning David slechts beamen.
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Maar met welke woorden wilde
de stervende koning David zijn
volk en uiteindelijk ons
vertroosten en allen hoop
verschaffen? Hij openbaart ons
de woorden die hij van de God
van Israél, de Rotssteen van
Israél, heeft ontvangen. Het zijn
woorden van hoop: "Er zal zijn
een Heerser over de mensen,
een Rechtvaardige, een
Heerser in de vreze Gods."

(2 Sam. 23:3).

Spreekt koning David over zijn
opvolger, over de grote koning
Salomo, of een andere grote
aardse koning? Nee, toch? Van
geen enkele aardse koning kan
gezegd worden dat hij over de
mensen, alle mensen zal
heersen. Geen aardse koning
kan aangeduid worden als
Rechtvaardig. We lezen
namelijk over de zondige staat
van de mens in Romeinen 3
vers 10: "Er is niemand
rechtvaardig, ook niet één."
Deze zinsnede uit de
Romeinenbrief is dan ook een
verwijzing naar een psalm van
David en wel Psalm 14 vers 3.

Nee, koning David zingt hier
niet over een aardse koning,
maar over de grote Koning
Jezus Christus. Hij is de
Rechtvaardige Die eenmaal zal
verschijnen. Het laatste lied van
koning David is een waarlijk
adventslied. Hij bezingt de
wederkomst van Christus en
het Rijk van vrede en
gerechtigheid dat Hij eenmaal
zal stichten op de aarde. Naar
Jesaja 11 vers 2 zal op Hem
rusten de Geest van de vreze
des HEEREN.
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Het is een heerlijke Koning
waar deze adventspsalm naar
verwijst. In vers 4 verkondigt
koning David de eigenschappen
van de grote Koning Jezus
Christus: "En Hij zal zijn gelijk
het licht des morgens, wanneer
de zon opgaat." (2 Sam. 23:4).
Hoe heerlijk is het om op een
zomerdag het morgenlicht van
de zon te ervaren. Het is geen
verzengende hitte van de dag,
maar een liefelijke en
weldadige warmte en zachte
zonneschijn. David vergelijkt de
grote Koning Jezus Christus in
Zijn heerlijkheid met deze
liefelijke en weldadige warmte
en zachte zonneschijn. De grote
Koning Jezus Christus in
heerlijkheid zal, in Zijn
koninkrijk van duizend jaren,
een geestelijke, liefelijke,
weldadige warmte en zachte
zonneschijn over en zelfs in de
gelovigen zijn, ter Ere van de
HEERE God. Het is namelijk de
HEERE God Die Zijn Zoon deze
heerlijkheid gegeven heeft naar
Eféze 1 vers 17-23.In vers 23
lezen wij daarover: "Welke Zijn
lichaam is, en de vervulling
Desgenen, Die alles in allen
vervult."

Verder lezende in 2 Samuél 23
vers 4: "des morgens zonder
wolken." De grote Koning Jezus
Christus wordt vergeleken als
een dag zonder wolken. Wolken
verhinderen dat het licht van de
zon tot ons doordringt. In het
negatief geestelijk beeld zijn
wolken dwaalleraars die naar 2
Petrus 2 vers 17 de donkerheid
der duisternis in zich dragen. En
Judas 12 meldt ons: "Dezen zijn
vlekken in uw liefdemaal-
tijden, en als zij met u ter

zichzelven zonder vreze; zij
zijn waterloze wolken, die van
de winden omgedreven
worden; zij zijn als bomenin
het afgaan van den herfst,
onvruchtbaar, tweemaal
verstorven, en ontworteld."
De verschijning van de grote en
verheerlijkte Koning Jezus
Christus zal zo niet zijn. Er zal
geen verhindering zijn. Zijn
schijnsel, het schijnsel van de
Zonne der gerechtigheid zal
volledig en zonder ver-
hindering tot ons doordringen.

Het vierde vers gaat nog verder.
De psalm van koning David
vermeldt ons ook het heerlijke
gevolg van de wederkomst van
de Here Jezus in heerlijkheid:
"Wanneer van den glans na den
regen de grasscheutjes uit de
aarde voortkomen." De glans
van de grote Koning Jezus
Christus zal veel vrucht dragen.
Het geloof zal in vele mensen-
harten ontspruiten als jonge
frisse groene grasscheutjes.
Wat een heerlijke advents-
belofte mogen wij lezen in dit
laatste lied dat koning David op
zijn sterfbed dichtte.

Hij eindigt zijn adventspsalm
met de woorden dat deze
adventsbelofte aan hem nog
niet vervuld is. Hij kwam te
sterven, en diende te wachten
op de vervulling van deze
profetische adventspsalm. Hij
eindigt zijn lied dan ook met de
woorden in 2 Samuél 23 vers 5:
"Hoewel mijn huis alzo niet is
bij God, nochtans heeft Hij mij
een eeuwig verbond gesteld,
dat in alles wel geordineerd en
bewaard is; voorzeker is daarin
al mijn heil, en alle lust,
hoewel Hij het nog niet doet

uitspruiten." Ondanks zijn op
handen zijnde sterven,
vertrouwt koning David
volledig op de belofte van de
HEERE God, dat uit zijn geslacht
eenmaal de Zoon van God zou
voortkomen Die de troon van
David zou ontvangen, en dat
Zijn koninkrijk zonder einde zal
zijn naar Lukas 1 vers 32 en 33:
"Deze zal groot zijn, en de
Zoon des Allerhoogsten
genaamd worden; en God, de
Heere, zal Hem den troon van
Zijn vader David geven. En Hij
zal over het huis Jakobs Koning
zijn in der eeuwigheid, en Zijns
Koninkrijks zal geen einde
zijn."

Deze adventsbelofte is nog niet
vervuld. De grote Koning Jezus
Christus is nog niet weder-
gekomen, niet in de eerste
opstanding en niet bij Zijn
wederkomst bij de aanvang van
Zijn rijk van vrede en
gerechtigheid. Maar gelijk
koning David op zijn sterfbed
dichtte en getuigde, mogen wij
uitzien naar het heerlijke
moment dat de grote Koning
ons komt verlossen van deze
aarde en opnemen in Zijn
heerlijkheid. Ook mogen wij
uitzien naar het moment dat de
grote Koning Jezus Christus
deze aarde zal veranderen in
een paradijselijk Koninkrijk
waarin wij met Hem mogen
meeregeren duizend jaren als
koningen en priesters naar
Openbaring 20 vers 6. Laten wij
daarom vasthouden aan de
adventsbelofte waar koning
David zo mooi over dichtte.
Amen.



Op tweede kerstdag, 26 december, vieren wij het kinderkerstfeest
met onze kinderen van de zondagsschool. Aanvang 11:00 uur.

U bent allen uitgenodigd!
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Geef Mij uw hart

wijlen profeet J.W. Grimmelius

De grote Almachtige God zegt
in Zijn Woord, bij monde van
Salomo: "Mijn zoon! geef Mij
uw hart, en laat uw ogen Mijn
wegen bewaren." (Spr. 23:26).
Mijn zoon - en daar mogen wij
natuurlijk ook Mijn dochter
bijvoegen - geef Mij uw hart!

In Efeze 3 vers 17 lezen wij:
"Opdat Christus door het
geloof in uw harten wone, en
gij in de liefde geworteld en
gegrond zijt." Dat betekent om
door Hem verlicht meer te
mogen verstaan van die alles
omvattende liefde van Hem,
Die ons alles wil geven wat van
node is! Geef Mij uw hart! Maar
juist dat hart van de mens is
vaak zo'n stal. Zo'n bewaar-
plaats waar de mens alles in
opbergt en bewaart met het
gevolg dat er voor Hem geen
plaats is. Alle dingen waar de
natuurlijke mens waarde aan
hecht; alle zaken die de mens
geheel in beslag kunnen
nemen; alles wordt opgeborgen
in het hart. Het zijn de dingen
van het jachtige hedendaagse
leven die Hem uit ons hart
verdringen. Dan is er geen tijd
en geen ruimte voor de Vorst
des levens; dan is er geen
ruimte voor het Leven.

Geef Mij uw hart, al is het nog

zo vol met al die dingen waar
de mens zo zuinig op is. Maar
die waardeloos blijken te zijn
bij hetgeen God biedt. "Ik ben
de Weg en de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt tot den
Vader, dan door Mij." zegt Jezus
in Johannes 14 vers 6. Hij kwam
op aarde om de mens weer tot
God te brengen. Hij is niet
alleen de Deur (Joh. 10), de
mogelijkheid om tot God te
komen. Hij is ook de Weg der
Waarheid die tot het Leven
leidt! Hij is de Weg en wijst ons
de weg. Daarin ging Hij ons
voor, van de krib tot het kruis.
Een weg van zelfverloochening
en zelfopoffering: "Mijn Vader,
indien het mogelijk is, laat
dezen drinkbeker van Mij
voorbijgaan? doch niet, gelijk
lk wil maar Gij wilt."

(Matth. 26:39).

"Geef Mij uw hart, geef Mij uw
eigen ik" betekent: komen tot
Hem en komen tot het
waarachtige Leven. Dat is Hem
navolgen. Maar dat is ook
gelovig aanvaarden van al
hetgeen God gegeven heeft en
waarin Koning Jezus, als de
Vorst des Levens door Zijn
Geest ons wil voor- en
toebereiden voor de hemelse

heerlijkheid.

Hij, de Allerhoogste, kwam als
een Kindeke, klein en nietig,
voor ons op aarde. Zouden wij
dan niet klein zijn voor Hem om
daardoor iets van Zijn
grootheid te mogen zien? Maar
danis er plaats voor Hem.
Plaats in die stal; plaats in ons
hart. Dan kan Hij daarin
opgroeien met ons geloof, met
onze kennis en toewijding. Dan
kan en wil Hij ook werkelijk
onze Gids en Leidsman zijn, ja
veel meer nog onze Koning, de
Koning van ons hart; de Koning
van Zijn Kerk!

Dan kunnen wij verstaan
hetgeen Jesaja, die toch zeven
eeuwen voor de geboorte van
Christus op aarde leefde, kon
en mocht uitspreken. En het
mag als een juichkreet voor ons
zijn; als de zekerheid van ons
geloof: "Want een Kind is ons
geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij is
op Zijn schouder." (Jes. 9:5a).

Waar Jezus Christus zo in ons
hart geboren mag zijn of
worden, daar is altijd een nieuw
begin, een nieuw leven!

Dan mag het voor ons altijd
werkelijk kerstfeest zijn!

Amen.
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