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"En daarna zal het geschieden,
dat Ik Mijn Geest zal uitgieten
over alle vlees, en uw zonen en
uw dochteren zullen profeteren;
uw ouden zullen dromen dromen,
uw jongelingen zullen gezichten
zien; Ja, ook over de
dienstknechten, en over de
dienstmaagden, zal Ik in die
dagen Mijn Geest uitgieten."

Hersteld Apostolische Zendingkerk




De uitstorting van
de Heilige Geest

De Heil'ge Geest is uitgestort
op 's Heren volgelingen,
hun lend'nen hebbend opgeschort.
Zij hebben stof tot zingen!
Eendrachtig zijn zij nu bijeen
zij hebben tot hun Heer gebeén,
gedenkend Zijn belofte.
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Beloofd heeft Hij de Heil'ge Geest,
de Trooster, Die zal leiden.

Zijn Kerk, opdat de macht van 't beest
haar niet van Hem zal scheiden.
God zal Zijn Kerk door Zijne kracht,
bewaren voor des vijands macht.
Hij is de God der goden!

Vervuld heeft God Zijn heilig Woord,
aan hen, die biddend waren.
Een ieder, die Zijn stemme hoort,
wil Hij tot Zich vergaren.
Verzegeld met de Heil'ge Geest,
zal men op 't hemels bruiloftsfeest
Gods heerlijkheid aanschouwen!

Geen oog heeft ooit gezien, wat God
bereidt hun, die Hem eren.
Wij moeten houden Zijn gebod,
en steeds het kwade weren.
God is ons allerhoogste Goed.
Hij schenkt ons kracht en licht en moed,
om voor Zijn eer te strijden.
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1 Petrus 2:5a
"Zo wordt gij ook zelven, als levende
stenen, gebouwd tot een geestelijk huis."

(Uit een eerder verschenen editie)

Het kruis en de Heilige Geest

Het heerlijke Evangelie van
Christus is ons tot redding en
tot zaligmaking, maar ook tot
verkrijging van de belofte.
Want zo lezen wij in Galaten 3
vers 13 en 14: "Christus heeft
ons verlost van den vloek (...)
een vloek geworden zijnde
voor ons (...) opdat wij de
belofte des Geestes verkrijgen
zouden door het geloof." Deze
woorden van apostel Paulus
tonen ons, dat de belofte en
gaven van de Heilige Geest
gebaseerd zijn op het

verlossingswerk van Christus,
Die voor ons aan het kruis op
Golgotha is gestorven. Want Hij
is een vloek voor ons geworden
en voor ons de dood ingegaan,
waardoor wij gered zijn en
waardoor wij de belofte van de
Heilige Geest, door het geloof,
zouden ontvangen. Dit is wat
apostel Paulus ons leert.

Voorafgaand aan Zijn lijden en
sterven, heeft de Here Jezus het
werk en de taak van de Heilige
Geest verschillende malen
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aangekondigd in Zijn
afscheidswoorden aan de
discipelen. Deze Geest zou door
de Zoon van God aan elk van
Zijn verlosten worden
geschonken: "Maar wanneer de
Trooster zal gekomen zijn, Dien
Ik u zenden zal van den Vader,
namelijk de Geest der
waarheid, Die van den Vader
uitgaat, Die zal van Mij
getuigen." (Joh. 15:26). De
bijzondere taak van de Heilige
Geest, de Trooster, zal zijn om
Zijn kinderen te onderwijzen in



de dingen van God, om hen
indachtig te maken de woorden
van Christus en om Zijn
kinderen te leiden in alle
waarheid (Joh. 14:26, 16:13).
Drie belangrijke zaken!
Bovendien zou de Heilige Geest
niet van Zichzelf spreken, maar
zo wat Hij gehoord zou hebben,
dus de gedachten van de Vader
en de Zoon, zal Hij spreken. Ja,
op deze wijze, dus door Zijn
Heilige Geest, zal de Heer ons
het eeuwig voornemen
bekendmaken, de toekomende
dingen en zelfs ons, Zijn
kinderen, eenmaal openbaren
wat wij wezen zullen (1 Joh.
3:2). Door Zijn Geest zal in de
verloste kinderen Gods de Here
Jezus worden verheerlijkt en
neemt Hij het uit Zijn volheid,
om alles aan Zijn kinderen te
onderwijzen en hen indachtig
te maken: Zijn sterven aan het
kruis en Zijn opstanding, maar
ook de heerlijke toekomst.

Ja, op de dag van Zijn
opstanding uit de doden kwam
de Heer Zelf te midden van Zijn
discipelen. Hij toonde daar aan
hen Zijn handen en Zijn zijde:
het zijn de tekenen van het
kruis, die de Heer hen liet zien
tot lering en tot het levende
getuigenis van de waarheid. De
bedroefde discipelen werden
zeer verblijd toen zij de Heer
zagen. En dan geeft de
Opgestane Heer hen de
volgende opdracht, zoals wij
kunnen lezen in Johannes 20
vers 21: "Gelijkerwijs Mij de
Vader gezonden heeft, zende lk
ook ulieden." En daarna lezen
wij in het volgende vers: "En als
Hij dit gezegd had, blies Hij op
hen, en zeide tot hen: Ontvangt
den Heiligen Geest." (Joh.
20:22). De Heer droeg Zijn
Evangeliewerk dus over op de
Zijnen. Hij geeft hen de
opdracht om de prediking van
Zijn heerlijke Evangelie voort te
zetten. En als Hulp en Trooster

geeft Hij hen daartoe de Heilige
Geest.

Na de Hemelvaart van de Heer
ontvangen de Zijnen op
Pinksteren de vervulling van de
belofte van de Heilige Geest.
Deze Geest zou hen toerusten
en leiden om getuigen te zijn
van de dood en opstanding van
de Here Jezus, alsook in de
prediking van verlossing en
zaligmaking en in de dienst des
Heren in Zijn Kerk. Wij weten
hoe mooi en krachtig Gods
Geest de discipelen onderwees.
Hoe Hij hen leidde, ja,
verlichtte, opdat zij alles
indachtig werden, de woorden
van hun Heer en Zender. Want
de Heilige Geest zou hen, naar
de belofte, in alle waarheid
leiden. Een weg vaak, die
menigmaal ook voor hen
volkomen vreemd was. Maar de
Heilige Geest werkte krachtig
en gaf getuigenis van de Here
Jezus en het grote Godswerk.
Ja, de Geest maakte de wil en
de gedachten van de Vader en
de Zoon bekend aan Zijn
navolgers en Hij verheerlijkte
Christus! (Joh. 16:13,14). Want
de Geest nam het uit Zijne
volheid, om in die volheid des
Heren het aan Zijn liefhebbers
in alles te verklaren.

Lezen wij alleen maar de
Handelingen der Apostelen,
hoe wonderlijk het werk door
de Heilige Geest geleid en
bevestigd werd. En ook door
apostel Paulus, die zelf ook
door de Heilige Geest zo
krachtig onderwezen werd en
ons daarbij leert dat de
inwoning van de Geest alleen
mogelijk is op grond van
Golgotha. Want daar heeft
Christus ons verlost, ja, ons
vrijgekocht, opdat wij de
belofte van de Geest zouden
ontvangen, zo schrijft de
apostel in Galaten 3 vers 13 en
14. Dit woord 'vrijgekocht'

voert ons geheel terug naar het
lijden en sterven van onze Heer,
aan het kruishout op Golgotha,
waar wij gekocht zijn met het
albetalende dierbaar bloed van
onze Here Jezus Christus. Het
ware Offer, dat voor ons
geslacht is, als van een
onbestraffelijk en onbevlekt
Lam (1 Petr. 1:19).

De Here Jezus werd ons dus tot
een vloek, opdat wij verlost
zouden zijn en daarna de Geest
zouden kunnen ontvangen! Het
volbrachte verlossingswerk aan
het kruis op Golgotha wordt ons
dus duidelijk in verband
gebracht met de belofte, de
werken en de gaven van de
Heilige Geest. Want God heeft
niet alleen Zijn Zoon gegeven,
maar ook Zijn Heilige Geest,
opdat Zijn liefhebbers in de

waarheid, te midden van deze
ongelovige en duistere wereld,
in het Licht van Christus zouden

staan. Ja, door de Kerk van
Christus tot zaligmaking
kunnen komen. Er is voor ons
dus een belangrijke opdracht
die de Heer ons gaf toen Hij de
Heilige Geest met Pinksteren
heeft uitgestort en Zijn Kerk
heeft gesticht: om door Deze
Geest te kunnen getuigen van
Zijn kruisdood, en van redding
en verlossing, en van
opstanding en eeuwig leven.
Het kruis en de Heilige Geest
zijn dus onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ja, ze zijn



zelfs één in en met Christus!

Daarom, dit alles wetende,
moet er in ons eerstelings-
kinderen, die de Heilige Geest
inwonend hebben ontvangen,
een begerig en gelovig
verlangen zijn naar de werking
en de gaven van de Heilige
Geest. Die de Enige is, Die ons
door Christus kan brengen tot
de weg van behoudenis en
zaligmaking. Ja, Die ook de
Enige is Die ons leidt, in Woord
en Geest, en ons als Trooster is
geschonken, om ons te
onderwijzen in de dingen van
God, en indachtig te maken de
woorden van Christus; en ons in
alle waarheid te leiden. Het zijn
deze drie belangrijke terug-
kerende zaken, die nodig zijn
voor de kinderen Gods, om het
heerlijke einddoel te kunnen
bereiken. En daarom is het ook
nodig dat wij ons geestelijk
leven onderhouden, door het
sacrament van het Heilig
Avondmaal en de Heilige Geest
de ruimte te geven, om de
werkende Goddelijke kracht in
ons te kunnen zijn. Want
daartoe heeft God de Vader ons
in Christus uitverkoren (Ef. 1:4),
om als eerstelingen, door de
Heilige Geest, toegeteld tot de
bruidsgemeente, als een
getuigenvolk en bruid des
Heren, op aarde voor de gehele
wereld tot rijke zegen te zijn.
Daarom zijn wij ook zo
afhankelijk van de Heilige
Geest, omdat wij alleen door de
Geest Gods de dingen van Gods
Koninkrijk kunnen verstaan.

Ja, alleen door de Heilige Geest
kunnen wij in dit aardse
voorbereidende leven geleid
worden naar het einddoel, onze
heerlijke toekomst die de Heer
voor ons bereidende is. En dit
alles door de kruisdood van
onze Heer! Want de Heilige
Geest, Deze werkt alléén enis
ons alléén gezonden, zoals

apostel Paulus dit ons leert op
grond van hetgeen op Golgotha
voor u en voor mij is geschied.
En wanneer wij door het kruis
met Christus zijn gekruisigd, zo
leven wij ook in Zijn
opstanding, en dit alles, ook
weer, alléén door de Heilige
Geest, Die als de belofte des
Vaders ons tot een levend-
makende Geest is geschonken
(1 Kor. 15:45).

Wij, verzegelden met de Heilige
Geest, hebben dit alles om niet
ontvangen! De Heer wil door
ons de Werkende zijn. Hij heeft
ons daarvoor uitverkoren,
omdat wij in het geloof Hem en
Zijn Heilige Geest ten volle
aanvaard hebben en zelfs door
de Heilige Verzegeling, door
God de Vader, zijn afgezonderd
van deze wereld, als een
zoutend zout en een lichtend
licht (Matth. 5:13-16).

En nu, dit alles wetende,
moeten wij ook zeer waakzaam
zijn over hetgeen wij
ontvangen hebben door het
kruis en de Heilige Geest en
acht slaan op de Geest, en
daarnaar leven, zoals apostel
Paulus ons in de Galaten- en
Hebreénbrief ook waarschuwt.
Opdat wij niet zullen
verachteren in de genade (Hebr.
12:15), en wij, nadat wij de
belofte des Geestes ontvangen
hebben, weer een leven in het
vlees navolgen of begeren te
leven naar het aardse genot.
Want dan is het kruis en de
Heilige Geest en ons geloof
vergeefs; dan zijn wij begonnen
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met te leven in de Geest en te
eindigen in het vlees (Gal. 3:3).

Nee, wij zullen leven naar de
Geest en een begerige en
verlangende bruidsgemeente
zijn, die door de leiding van de
Heilige Geest voorwaarts gaat
op de geloofsweg. Want wij
hebben immers door het kruis
ontvangen: de belofte des
Geestes, zodat wij door Deze
Geest geleid kunnen worden
om het heerlijke einddoel te
behalen. Om dit te bereiken
moeten wij naar Woord en
Geest, ja in de Waarheid leven
én geloven. Dit ook in gehele
afhankelijkheid van onze Heer
en Koning en in geloofs-
vertrouwen op Hem. Dan zullen
wij tevens gesterkt worden in
de ambten en gaven van de
Heilige Geest. Want de Hemelse
Koning heeft ons geen wezen
gelaten! Hij heeft ons Zijn
Trooster inwonend geschonken;
om ons te onderwijzen in de
dingen van God, en indachtig te
maken de woorden van Christus
en ons in alle waarheid te
leiden. Laten wij zeer dankbaar
en verblijd zijn, want met
Pinksteren vieren wij dat wij de
belofte des Geestes hebben
ontvangen! Maar tevens ook dat
dit alléén is geschied door het
kruis op Golgotha! Want dit
leert Gods Woord ons duidelijk
in Galaten 3 vers 13 en 14:
"Christus heeft ons verlost van
den vloek (...) een vloek
geworden zijnde voor ons (...)
opdat wij de belofte des
Geestes verkrijgen zouden
door het geloof."

Ja, dat deze wetenschap en
zekerheid ons tot grote
blijdschap en kracht mag zijn,
om de goede strijd des geloofs
te strijden! Amen.

Ik wens u een gezegend
Pinksterfeest.



Sieraden van de bruid

Met Pinksteren vieren wij de
beloofde uitstorting van de
Heilige Geest. Jezus vertelde
tegen Zijn apostelen in
Johannes 14 vers 16 en 17: "En
lk zal den Vader bidden, en Hij
zal u een anderen Trooster
geven, opdat Hij bij u blijve in
der eeuwigheid; Namelijk den
Geest der waarheid, Welken de
wereld niet kan ontvangen;
want zij ziet Hem niet, en kent
Hem niet; maar gij kent Hem;
want Hij blijft bij ulieden, en
zalin u zijn." Wat een heerlijke
belofte van Jezus dat de
Trooster, de Heilige Geest, in de
eeuwigheid in ons zal blijven,
met op de eerste plaats als doel
dat wij Gods Woord kunnen
verstaan en begrijpen, zoals
apostel Paulus schrijft aan de
gemeente te Korinthe: "Doch
God heeft het ons geopenbaard
door Zijn Geest; want de Geest
onderzoekt alle dingen, ook de
diepten Gods. Want wie van de
mensen weet, hetgeen des
mensen is, dan de geest des
mensen, die in hem is? Alzo
weet ook niemand, hetgeen
Gods is, dan de Geest Gods."

(1 Kor. 2:10,11).

Wij moeten door dit
tekstgedeelte tot de conclusie
komen dat de aanwezigheid en
de werkzaamheid van de
Heilige Geest in de Kerk van
Jezus Christus noodzakelijk is.

Maar de Heilige Geest is ook
aan de Kerk van Jezus Christus
gegeven als een sieraad voor de
bruidsgemeente. Dit staat zo
mooi beschreven in het boek
Hooglied, de omgang van de
bruid en de Bruidegom. De
bruid is het beeld van de
gemeente en de Bruidegom het
beeld van Jezus Christus. De
bruid, de verzegelden, is nog op
de aarde te midden van vele
oprechte christenen. Maar ook
in het dodenrijk bevindt zich de
bruid. Deze verzegelde
christenen zijn gestorven en
zijn ook wachtende op de
roepstem van de Bruidegom
Jezus Christus. De Bruidegom,
Jezus Christus, geeft heel veel
om Zijn aanstaande bruid,
welke Hij ook Zelf heeft
uitverkoren. Jezus zegt dit Zelf
in Johannes 15 vers 16a: "Gij
hebt Mij niet uitverkoren, maar
lk heb u uitverkoren."

Genesis 24:22
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Hij wil haar veel schenken en
haar versieren met zeer
kostbare sieraden, zodat men
op de aarde kan zien dat zij Zijn
bruid is. Dit beeld herkent u
misschien wel: als een jongen
die van zijn meisje houdt en
haar een kostbaar sieraad wil
geven. En als het meisje ook
veel van hem houdt, dan neemt
zij het geschenk met liefde aan.
Maar zo niet, dan is de jongen
teleurgesteld en denkt hij na of
zij wel zijn aanstaande bruid
wordt.

Ja, wat onze hemelse
Bruidegom ons wil schenken is
zeer kostbaar. Het is nog meer
waard dan aardse sieraden.
Aardse sieraden worden
gemaakt van edelmetalen, zoals
goud en zilver. Ze worden
versierd met zeer kostbare
edelstenen, zoals diamanten,
saffier of andere edelstenen.
De edelsmid moet veel kennis
hebben van deze metalen en
edelstenen. Eén van de
bekendste volkeren die hier
kennis van hebben, is het
Joodse volk. Dit volk heeft
namelijk de opleiding gehad
van God bij het maken van vele
voorwerpen voor in de tempel,
zoals de gouden kandelaar, de
menora. Wij lezen van deze
opdracht in Exodus hoofdstuk
25 vers 31-40. God zei tegen
Mozes: "Gij zult ook een
kandelaar van louter goud
maken." Deze zevenarmige
kandelaar moest uit één klomp
goud gedreven worden: het
voetstuk, de schacht met de zes
armen, de bloemkelken met de
knoppen enzovoort. Ja, uit een
talent louter goud, wat
ongeveer 34 kg is. De huidige
waarde hiervan is ongeveer 4,3



miljoen euro (aardse waarde).

In het Nieuwe Testament is de
zevenvoudige kandelaar het
beeld van de gemeente, wat
uitgelegd wordt in Openbaring
1 vers 20: "De verborgenheid
der zeven sterren, die gij
gezien hebt in Mijn
rechterhand, en de zeven
gouden kandelaren. De zeven
sterren zijn de engelen der
zeven Gemeenten; en de zeven
kandelaren, die gij gezien hebt,
zijn de zeven Gemeenten."
Wij, als Zijn gemeente, zijn één
met de Heer. De schacht van de
gouden kandelaar is Jezus en
uit de schacht zijn wij gedreven
als de zes armen, drie ter
rechterkant en drie ter
linkerkant. Ja, Zijn gemeente is
voortgekomen uit Jezus en wij
zitten onlosbaar vast aan Jezus.
Hij heeft u, Zijn gemeente,
uitverkoren en Hij prijst haar
om haar schoonheid, wat zo
mooi staat in Hooglied 6 vers 4:
"Gij zijt schoon, Mijn vriendin,
gelijk Thirza, liefelijk als
Jeruzalem, schrikkelijk als
slagorden met banieren."

De naam Thirza betekent:
gunstig gezind, liefelijk,
bekoorlijk. Ja, deze verkiest de
Heer, het zijn de mensen die in
Zijn ogen liefelijk zijn. De
Bruidegom noemt haar ook
Jeruzalem, wat betekent: stad
van vrede. Dit vindt de Heer in
Zijn bruid: liefelijk, bekoorlijk,
schoon, vrede. Hier schrijft
apostel Paulus ook van in
Galaten 5 vers 22: "Maar de
vrucht des Geestes is liefde,
blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
matigheid." Het is één vrucht,
dus alles behoort aanwezig te
zijn (zie de afbeelding
bovenaan deze pagina). De
vrucht van de Geest staat
lijnrecht tegenover de werking

Zachtmoedigheid

Geloof

Goedheid

De vrucht van de Geest bestaat uit:

Matigheid

Goedertierenheid

van het vlees: "Welke zijn
overspel, hoererij,
onreinigheid, ontuchtigheid,
Afgoderij, venijngeving,
vijandschappen,

twisten, afgunstigheden,
toorn, gekijf, tweedracht,
ketterijen, Nijd, moord,
dronkenschappen, brasserijen,
en dergelijke; van dewelke ik u
te voren zeg, gelijk ik ook te
voren gezegd heb, dat die
zulke dingen doen, het
Koninkrijk Gods niet zullen
beérven." (Gal. 5:19-21).

Maar ook is bij de bruid
aanwezig de geduchte
krijgsschare met banieren. De
bruid wordt, in de goede zin
van het woord, gevreesd om
haar geestelijke strijdlust met
de volle wapenrusting Gods,
waar apostel Paulus over
schrijft in Efeze 6 vers 10-17.
In het Oude Testament werd
Gods volk Israél ook gevreesd
door de volkeren om hen heen,
omdat God grote tekenen en
wonderen deed. Diezelfde God,
Jezus Christus, wil Zijn bruid

Liefde

Vrede

Lankmoedigheid

omhangen met Zijn kostelijke
sieraden zodat Zijn bruid wordt
gevreesd en geprezen.

Over de sieraden spreekt
apostel Paulus in 1 Korinthiérs
12, de zeven gaven van de
Heilige Geest. Ook deze gaven
behoren aanwezig te zijn in de
bruidsgemeente.

1. De gave van de wijsheid en
kennis van God.

2. De gave van het geloof.
3.De gave van de
gezondmaking.

4. De gave van de krachten of
wonderen.

5. De gave van de profetie.

6. De gave van de
onderscheiding van de geesten.
7. De gave van de vreemde
talen en uitlegging daarvan.

Op die eerste Pinksterdag is de
Heilige Geest uitgestort en de
Kerk van Christus geboren met
de Heilige Geest inwonend,
zoals Jezus beloofde: "Hij zal in
u zijn." (Joh. 14:17). Het
ontvangen van de Heilige Geest
gebeurt door het apostelambt,

Blijdschap



hetgeen in Gods woord staat
beschreven, onder andere in
Handelingen 19 vers 1-7:

"En het geschiedde, terwijl
Apollos te Korinthe was, dat
Paulus, de bovenste delen des
lands doorreisd hebbende, te
Efeze kwam; en enige
discipelen aldaar

vindende, Zeide hij tot hen:
Hebt gij den Heiligen Geest
ontvangen, als gij geloofd
hebt? En zij zeiden tot hem: Wij
hebben zelfs niet gehoord, of
er een Heiligen Geest is. En hij
zeide tot hen: Waarin zijt gij

dan gedoopt? En zij zeiden: In
den doop van Johannes. Maar
Paulus zeide: Johannes heeft
wel gedoopt den doop der
bekering, zeggende tot het
volk, dat zij geloven zouden in
Dengene, Die na hem kwam,
dat s, in Christus Jezus. En die
hem hoorden werden gedoopt
in den Naam van den Heere
Jezus. En als Paulus hun de
handen opgelegd had, kwam
de Heilige Geest op hen; en zij
spraken met vreemde talen, en
profeteerden. En alle dezen
waren omtrent twaalf

mannen." Apostel Paulus (en de
andere apostelen tot nu toe)
begreep waartoe hij geroepen
was: om de Heilige Geest door
het opleggen der handen in de
mens te leggen. Dat is ook een
van de belangrijkste redenen
waarom het apostelambt moet
blijven totdat de Heer Jezus
Zijn bruid, de bruidsgemeente,
komt halen van deze aarde.
Amen.

Ik wens u allen een gezegend
Pinksterfeest. Maranatha.

Begeren in Jezus Naam

De tijd was aanstaande dat de
Heer weder zou verheerlijkt
worden door Zijn Vader.

Maar dit betekent niet dat Hij
Zijn discipelen zomaar
achterlaat, want ook al zien zij
Hem niet meer, Hij hoort al de
gebeden die Zijn kinderen doen
opstijgen in Zijn Naam:
"Voorwaar, voorwaar zeg lk
ulieden: Die in Mij gelooft, de
werken, die lk doe, zal hij ook
doen, en zal meerder doen, dan
deze; want Ik ga heen tot Mijn
Vader. En zo wat gij begeren
zult in Mijn Naam, dat zal Ik
doen; opdat de Vader in den
Zoon verheerlijkt worde. Zo gij
iets begeren zult in Mijn Naam,
lk zal het doen." (Joh.
14:12-14).

Het valt ons op dat de Heere
deze zin tot tweemaal spreekt:
"Zo gij iets begeren zult in Mijn
Naam, Ik zal het doen." Maar
wat zullen de discipelen, maar
ook wij dan begeren? Voor het
antwoord op die vraag hoeven
wij maar één vers verder te
lezen. Want in Johannes 14 vers
15 zegt de Heer bijna hetzelfde
maar met andere woorden,

opdat wij het zullen mogen
begrijpen: "Indien gij Mij
liefhebt zo bewaart Mijn
geboden, en Ik zal den Vader
bidden, en Hij zal u een
anderen Trooster geven, opdat
Hij bij u blijve in der
eeuwigheid. Namelijk den
Geest der waarheid."

Ziet u, het begeren komt voort
uit het ene woord: liefhebben.
Liefde tot God, maar ook
elkander liefhebben, gelijk Hij
ons liefgehad heeft! Want dat is
het vernieuwde gebod die de
Heere aan Zijn discipelen gaf,
zo lezen wij in Johannes 13 vers
34 en 35: "Een nieuw gebod
geef lk u, dat gij elkander
liefhebt; gelijk Ik u liefgehad
heb, dat ook gij elkander
liefhebt. Hieraan zullen zij
allen bekennen, dat gij Mijn
discipelen zijt, zo gij liefde
hebt onder elkander."

Vanuit die liefde, is het ons een
verlangen om Zijn geboden te
houden en om daarin te leven.
Wij in Hem, en Hij in ons: "Zo
iemand Mij liefheeft, die zal
Mijn woord bewaren; en Mijn

herder R.A. Pesch

Vader zal hem liefhebben, en
Wij zullen tot hem komen, en
zullen woning bij hem maken."
(Joh. 14:23).

"Maar de Trooster, de Heilige
Geest, Welken de Vader zenden
zal in Mijn Naam, Die zal u alles
leren, en zal u indachtig maken
alles, wat Ik u gezegd heb."
(Joh. 14:26). 13, dat is het
begeren en verlangen wat de
discipelen in hun hart hadden
toen zij eendrachtelijk
volhardende waren in het
bidden en smeken (Hand. 1:14).
Om vervuld te worden met de
kracht des Heilige Geestes, de
Geest der Waarheid. Zodat zij
alles zouden kunnen verstaan,
al de woorden die Hij tot hen
gesproken had en zij zouden
uitgaan om te verkondigen: de
grote liefdedaden Gods, en dat
Hij, de Heere Jezus Christus zal
wederkomen!

Nadat de Heer Zijn discipelen
deze woorden leerde, vervolgt
de Heer met een gelijkenis van
de ware Wijnstok en de ranken.
Deze gelijkenis is een soort
samenvatting van al de



woorden die Hij alreeds tot Zijn
discipelen had gesproken. Het
is ter verduidelijking voor hen,
maar ook voor ons. Zo sprak de
Heer: "lk ben de ware Wijnstok,
en Mijn Vader is de Landman.
Alle rank, die in Mij geen
vrucht draagt, die neemt Hij
weg; en al wie vrucht draagt,
die reinigt Hij, opdat zij meer
vrucht drage." (Joh. 15:1,2).

De goede Landman wandelt
tussen Zijn wijnstokken door
om te zien hoe de staat is van
de ranken en zijn vrucht. Als er
ranken zijn waar geen druiven
aan zitten, doordat zij niet goed
gehecht zijn aan de wijnstok,
neemt Hij ze eruit weg, opdat
zij niet de voedingstoffen weg
halen voor de goede ranken die
daardoor niet tot volle vrucht
kunnen komen.

Uit de goede rank waar de
vruchten aan komen neemt Hij
de oneffenheden weg, de
kleine dorre zijtakjes, zodat zij
tot volle wasdom kunnen
komen. Zo worden de goede
ranken gereinigd.

Zo worden ook wij in de
zondagse Eredienst gereinigd
van al onze oneffenheden, de
zonden en tekortkomingen die

wij met ons meedragen, opdat
wij in die gereinigde en
geheiligde staat in de dienst
kunnen voortgaan. Opdat wij
verlicht mogen worden door de
Zonne der gerechtigheid Jezus
Christus en wij bevochtigd
mogen worden door het
Evangeliewater in de prediking.
Daardoor is de weg geopend,
opdat wij met Hem in
gemeenschap kunnen treden in
het Heilig Avondmaal. Wij in
Hem en Hij in ons: "Blijft in Mij,
en lkin u. Gelijkerwijs de rank
geen vrucht kan dragen van
zichzelve, zo zij niet in den
wijnstok blijft; alzo ook gij
niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik
ben de Wijnstok, en gij de
ranken; die in Mij blijft, en lkin
Hem, die draagt veel vrucht;
Want zonder Mij kunt gij niets
doen." (Joh. 15:4,5).

Wij zullen in Hem moeten
blijven, in Zijn liefde! Daarin
blijven wij als wij Zijn Woorden
en geboden houden en wij
elkander liefhebben. Als wij dat
doen, dan zullen wij veel vrucht
dragen.

Wat is dan de vrucht die wij
zullen dragen? De gehele
vrucht van HET geloof komt niet

voort uit onze eigen 'goede’
werken, maar de Heere Jezus
Christus werkt ze in ons door de
Heilige Geest, hetgeen wij
vinden in Galaten 5 vers 22:
"Maar de vrucht des Geestes is
liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,

goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid."

Ziet u, het staat alles in een
zeer nauwe verbinding met
elkaar. Wij geloven in de Zoon
van God, Jezus Christus en Die
gekruisigd. Maar ook dat Hij is
opgestaan, ons tot eeuwig
leven, en naar Zijn Vader is
gegaan om voor ons een plaats
te bereiden. Als wij dit waarlijk
geloven, dan kunnen wij niet
anders dan onze Verlosser en
Zaligmaker, Jezus Christus lief
hebben met ons gehele hart en
onze naasten gelijk Hij ons
heeft liefgehad.

Dan is het een hartsverlangen
om uit die wederliefde naar Zijn
woorden en geboden te leven,
in handel en wandel. Ja, dan
kan de Heilige Geest de goede
werken door ons doen en zullen
wij veelvoudig vrucht dragen.
En zullen wij aan onze werken
herkend worden en daarmee




tonen Wie onze Heer en Zender
is. Opdat het ware Apostolisch
Profetisch getuigenis nog mag
worden aangenomen in deze
laatste tijd.

Ja, dan zullen wij begeren in de
Naam van Jezus, om te
ontvangen de gaven van de
Heilige Geest, die wij in ons
gelegd hebben gekregen bij de
Heilige Verzegeling.

Daartoe zijn wij uitverkoren,
gelijk de Heere ook deze
gelijkenis eindigt met de
woorden: "Gij hebt mij niet
uitverkoren, maar lk heb u
uitverkoren, en Ik heb u
gesteld, dat gij zoudt heengaan
en vrucht dragen, en dat uw
vrucht blijve; opdat, zo wat gij

van den Vader begeren zult in
Mijn Naam, Hij u dat
geve." (Joh. 15:16).

Broeders en zusters, dragen wij
deze vrucht en blijft deze
vrucht in ons? Het zijn zeer
belangrijke vragen die wij
onszelf moeten stellen. Zijt gij,
zijn wij dan begerig, volhardend
in het dagelijks gebed wat wij
doen in de Naam van Jezus? Om
te ontvangen, een sieraad, één
der gaven van de Heilige
Geest? Dat u gebruikt mag
worden als een instrument in
Zijn handen? De Heer, Hij wil
het aan ons schenken, Hij staat
klaar om uit te delen naar Zijn
belofte. Maar wij zullen het
eerst van Hem moeten begeren,

dan zal Hij ze geven.

Blijf in de Wijnstok Jezus
Christus, wandel in Zijn
ordeningen en inzettingen, naar
Zijn woord en geboden. Heb
elkander lief, gelijk Christus ons
liefgehad heeft, opdat wij
vrucht zullen dragen en de Heer
ons zal schenken, de gaven des
Heilige Geestes:

"En zo wat gij begeren zult in
Mijn Naam, dat zal Ik doen;
opdat de Vader in den Zoon
verheerlijkt worde.Zo gij iets
begeren zult in Mijn Naam, lk
zal het doen." (Joh. 14:13-14).

De Heer komt spoedig weder!
Maran-atha! Amen

Je hart openen voor de Heer... hoe?

herder J.R. Misset

"Hoe open ik mijn hart voor de
Heer en hoe geef ik Hem mijn
wederliefde?" Dat is een veel-
gehoorde vraag onder de
bruidskinderen. Het is een
vraag om concrete handvatten.
De Heer heeft ons veelvuldig
opgeroepen om ons hart te
openen, zodat Hij Zijn sieraden
aan ons kan uitdelen. De
versiering met de gaven van de
Heilige Geest is dan ook van
levensbelang voor het
bruidskind. Het is namelijk
méér dan een versiering. De
gaven van de Heilige Geest zijn
ook onderdeel van de 'wapenen
der gerechtigheid' naar 2
Korinthe 6 vers 7 en van de
‘wapenen des lichts' naar
Romeinen 13 vers 12, waarmee
wij dienen te strijden tegen de
boze en zijn trawanten.

Maar hoe zullen wij nu deze
gaven kunnen ontvangen?
Wanneer keurt de Heer ons
waardig om de gaven van de

Geest, en met name de
openbare gaven, te ontvangen?
Geeft de Heer ons praktische
handvatten om tot die waardige
staat te komen, waarin de Heer
ons door Zijn Heilige Geest de
versieringen wil uitdelen?
Jazeker, als wij de profetieén
onderzoeken waarin de Heer
ons oproept om ons hart voor
Hem te openen en ons vraagt
om wederliefde tot Hem, dan
vinden wij praktische
aanwijzingen.

Het gebed

De eerste praktische aanwijzing
ziet op het gebed. Dit lijkt een
open deur. We weten dat we in
onze gebeden tot de Heer
mogen gaan en mogen vragen
om de gaven van de Heilige
Geest. Maar is deze aanwijzing
wel een open deur? Dit blijkt
toch niet het geval. De Heer
doet namelijk een oproep door
het woord van profetie: "nadert
tot Mij." Het tot de Heer

naderen ziet op het gebed; in
het vragen om de gaven van de
Heilige Geest. Blijkbaar schort
het nog aan de intentie van het
gebed.

In welke staat zenden wij het
gebed op tot de Heer? Doen wij
het in een heilige, een
afgezonderde staat? Bidden wij
met een Godsvertrouwen in het
hart? Zoeken wij in ons gebed
de weg van de Heer? Bidden wij
onbevreesd?

Heiliging, afzondering

In de woorden van profetie
aangaande de gaven van de
Heilige Geest wijst de Heer ons
op heiliging, afzondering.
Daarmee bedoelt de Heer niet
dat wij als kluizenaars zullen
leven. De Heer geeft wel een
praktisch handvat. Hij
profeteert: "Maak u los van de
aardse zaken." Wij denken
hierbij aan de geschiedenis van
de vrouw van Lot, die zich niet
kon losmaken van de aardse



zaken en onder het oordeel van
Sédom en Gémorra viel.
Heiligen of afzonderen ziet
dusop een loskomen van het
wereldse. Het los kunnen laten
van de aardse gedachten en
gewoonten. De Heer bevestigde
deze praktische aanwijzing
nogmaals in een latere profetie,
waarin de Heer sprak: "Zondert
u af van deze wereld."

De afzondering van de aardse
zaken is van groot belang. De
HEERE zegt namelijk in
Leviticus 19 vers 2: "Spreek tot
de ganse vergadering der
kinderen Israéls, en zeg tot
hen: Gij zult heilig zijn, want Ik,
de HEERE, uw God, ben heilig!"
In Efeze 1 vers 4 spreekt Paulus
rechtstreeks tot de uitver-
korenen, de bruidskinderen:
"Gelijk Hij ons uitverkoren
heeft in Hem, voor de
grondlegging der wereld,
opdat wij zouden heilig en
onberispelijk zijn voor Hem in
de liefde."

De heiliging heeft een grote
samenhang met het gebed om
de gaven van de Heilige Geest.
Zo zullen wij onszelf afvragen
hoe wij in de Eredienst
aanwezig zijn. In de Eredienst is
de Heer namelijk bij ons
aanwezig. De Bijbel leert ons
dat wij bij de aanwezigheid van
de Heer op een heilige plaats
staan. In Exodus 3 vers 4 en 5

lezen wij dat Mozes tot het
brandende braambos nadert en
dat de HEERE God sprak: "Toen
de HEERE zag, dat hij zich
daarheen wendde, om te
bezien, zo riep God tot hem uit
het midden van het braambos,
en zeide: Mozes, Mozes! En hij
zeide: Zie, hier ben ik! En Hij
zeide: Nader hier niet toe; trek
uw schoenen uit van uw
voeten; want de plaats, waarop
gij staat, is heilig land." Mozes
stond op een heilige plaats. De
HEERE God was aanwezig op
die plaats.

Als wij hier dieper over
nadenken, dan dienen wij ook
onze geestelijke schoenen van
onze voeten te doen als wij het
huis van de Heer betreden, de
kerk. Zeker als wij in de
Eredienst zijn. Wij zullen niet in
het natuurlijke onze schoenen
van onze voeten doen. Het
uitdoen van de schoenen ziet
op het achterlaten van de
wereld als wij het huis van de
Heer betreden. Wij zullen ons
dan afzonderen van het rumoer
van de wereld en ons geheel en
al richten op de Heer. Het
gebed bij binnenkomst in de
ruimte waar de Eredienst zal
plaatsvinden is daarop gericht.
We mogen bidden dat de Heer
ons helpen wil om ons los te
maken van aardse
beslommeringen en ons een
gezegende dienst zal geven. We

mogen bidden voor reiniging en
heiliging en de totale Vaderlijke
verzorging in de Eredienst.
Natuurlijk mogen wij onze
persoonlijke gebeden ook tot
de Heer opzenden.

De heiliging van het bruidskind
is van groot belang bij het
bidden om, en het ontvangen
van, de gaven van de Heilige
Geest. 1 Korinthe 3 vers 16 en
17 wijst ons daarop: "Weet gij
niet, dat gij Gods tempel zijt,
en de Geest Gods in ulieden
woont? Zo iemand den tempel
Gods schendt, dien zal God
schenden; want de tempel
Godes is heilig, welke gij zijt."
Laten wij waarlijk streven naar
heiliging, afzondering van de
aardse zaken.

Vertrouwen

De Heer sprak, ziende op het
uitdelen van de gaven van de
Heilige Geest: "lk ben een
Waarmaker Mijner beloften."
Deze opmerking van de Heer
ziet op het moeten vertrouwen
in de beloften van de Heer, ook
aangaande het uitdelen van de
gaven van de Heilige Geest.
Deze opmerking is weer een
praktische aanwijzing en het is
meteen een persoonlijke vraag
van de Heer aan een ieder van
ons: hebben wij waarlijk
vertrouwen dat de Heer ons
Zijn gaven wil schenken? Of
verflauwt ons vertrouwen over
de tijd heen en verflauwt
daardoor ons bidden om de
gaven van de Heilige Geest?
Eenieder zal deze vraag voor
zichzelf dienen te beant-
woorden. Eén ding staat vast:
de HEERE God vraagt ons om
vertrouwen, dat Hij het alles zal
schenken.

Angst en vrees

Door het woord van profetie gaf
de Heer ons nog een aan-
wijzing, een praktisch handvat:
"werp de vreze van u af."



De Heer legt in deze aanwijzing
Zijn vinger op een zere plek. Hij
ziet angst en vrees bij ons om
de gaven van de Heilige Geest
te ontvangen en met name de
openbare gaven. Wij hoeven
toch niet bang te zijn voor de
HEERE God? Hij is toch liefde?
De Heilige Geest zal ons geen
gave schenken die wij niet
kunnen dragen. Daarbij schenkt
de Heilige Geest ook de kracht
om welke gave(n) dan ook te
dragen en te gebruiken tot
zegen van de gemeente en tot

het uitvoeren van Zijn opdracht.

We mogen onbevreesd tot de
Heer gaan in onze gebeden om
de gaven van de Geest.

Zo ervaren wij dat de Heer ons
in het profetisch woord en in de
Heilige Schrift praktische
handvatten heeft gegeven om
te komen tot het openen van
ons hart voor de Heer, zodat Hij
ons de sieraden van de bruid
kan schenken, de gaven van de
Heilige Geest. Wij zullen ons
hart openen voor de Heer in

onze gebeden. En onze
gebeden zullen samengaan met
een heilige, afgezonderde
levenshouding, zowel in het
dagelijks leven als op de
zondagen. Wij zullen de
gebeden opzenden tot de Heer
in een Godsvertrouwen, dat Hij
alles zal vervullen wat Hij
beloofd heeft en al onze vrees
van ons zal wegdoen. Dan
bewandelen wij de weg van de
Heer en zal Hij Zijn beloften aan
ons waarmaken.

Amen

1

Komt allen, deze dag

moet waardig zijn bezongen.
Roemt ’s Heren grote daan
met nieuw bezielde tongen!
Eens heeft Gods Heil'ge Geest
veel helden toebereid:

0, werden thans ook wij

door 't Pinkstervuur gewijd!

2

O sterke liefdegeest,

laat Uwe gloed ons vinden
en aller hart en ziel

tot eenheid samenbinden.
En waar des vijands list
ons telkens scheiden wil,
zo weer hem af en maak
ons vredig, vroom en stil.

Gezang 83

8

Gij, Christus, zijt het Hoofd
en wij zijn Uwe leden,
herboren uit gena,

en dankbaar toegetreden.
O, werk door Uwe macht
en gaven velerlei,

dat elk op zijne plaats

een levend lidmaat zij.

4

Waar kennis schiet tekort
en ons verstand moet falen,
en onze zwakke wil

verleid wordt telkenmale,

o laat dat, eeuwig Licht,
door Uwen glans vergaan
en laat in Uwe kracht

ons blij, gelovig staan.

Uitnodiging
Pinksterzangdienst

Op tweede pinksterdag, 25 mei 2026, mogen wij, samen met het Judakoor,
de Heer loven en prijzen in een samenzangdienst.

U bent allen uitgenodigd!

Aanvang: 11:00 uur, de kapel is geopend vanaf 10:30 uur.
Gemeente 's-Gravenhage: Willemstraat 69, 2514HL Den Haag

Komt allen, deze dag moet waardig zijn bezongen!

5 v
Wien Godes Geest bezielt,
wien Godes Woord doet zingen,
wie draagt van Zijn gena

de rijke eerstelingen,

die prijze hier met ons,

in dank en diep ontzag,

den Vader, Die Zijn trouw
vernieuwt van dag tot dag.




De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort Banckertstraat 3 10.00 en 17.00 uur
de even maanden om 10:00 uur
de oneven maanden om 17:00 uur

Amsterdam Burg. Réellstraat 199 10.30 en 17.00 uur

Arnhem en Wageningen
'Uitzichtkerk', Zaslaan 22, Arnhem 10.00 en 17.00 uur

‘s-Gravenhage Willemstraat 69 10.00 en 17.00 uur
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DLB2026.02




